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MODA SANAT SEYAHAT GÜRME 


Wings Siyle işyerlerinden Wings, nc Black, Wings Private ile yapılacak harcamalardan 9030'a 

varan indirim. kazanılacaktır. Indirimler mekanlar özelinde farklılık gösterebilmektedir. Lucca'da 

“020, Pidde's'te “o30, diğer mekanlarda 9010.indirim kazanılmaktadır. Indirim Wings, Wings 

si i Black, Wings Private asıl/ek kartlar için geçerlidir. Indirim kredi kartı ekstrenize TL tutar olarak 

HAYAT. ŞİMDİ. BENZERSİZ. yansıtılacaktır. Güncel mekan ve indirim oranlarına www.wingscard.com.tr den ulaşabilirsiniz. 
Bu indirim, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez. SMS'ler; KDV ve O dahil Turkcell, 


Türk Telekom, Vodafone 0,65 TL'dir. 
Wings'e hemen başvurmak için WINGS yazın, 5990'a kısa mesaj gönderin. 


SEÇKİN MEKANLARDA 
“HERKES TAKILIR. 
BEN ÖZEL İNDİRİM DE ALIRIM. 


WINGS STYLE İŞYERLERİNDE 
6010-30 İNDİRİM WINGS SAHİPLERİNİ BEKLİYOR. 


İSTANBUL ANKARA 
ALANCHA AYVAZ EGE'DEN 
ALEXANDRA COCKTAIL BAR BEYKOZ 
CAFE LOCALE GÖKSU LOKANTASI 
CANTINERY ZORLU CENTER TİNT CAFE & BISTRO FERİYE PALACE TRİLYE RESTAURANT 
HACI ABDULLAH ZORLU CENTER İZMİR 


e EN ADABEYİ BALIK RESTORAN 


la ALTINKAPI ET RESTAURANT 
MOC AVNI BISTRO & COFFEE 
MORINİ ZORLU CENTER lek a 
NAN ŞİŞHANE , SIPARI RESTAURANT 
| NO:1903 100 REST. CAFE & MORE 
PIDDES ESKİŞEHİR 
ROBIN'S KİTCHEN 222 PARK 
SACA DUBLIN CAFE & IRISH PUB 
SERAFİNA GAGA RESTAURANT 
SHOT İSTANBUL PASSAGE CAFE & PATISSERIE 


TAKANİK BALIK 
THERAPIA BALIK 
WALKIN BRASSERIE 


AKBANK 


1177 Select | Seyşeller'de ufak bir tekneden kendinizi 
masmavi sulara bırakmanın, hiç bilmediğiniz bu mavi dünyada derinlere inip, birbirinden farklı renklerde 


mercanlar tarafından karşılanmanın, büyük bir barakuda sürüsünün içinden 


süzülmenin ve sonrasında Ke, karşınıza çıkan 


dev bir gri resif köpek balığının ağır ama ihtişamli.geçişine 


tanık olmanın deneyimi. i 


| Bizimle istediğiniz şehre, dilediğiniz zaman gidersiniz. 


Seyahatinizi kendi isteklerinize göre, özel bir şekilde 


tasarlarsınız. 
Deneyimli seyahat danışmanlarıyla dünyanın neresinde olursanız olun, SeturSelect güvencesini her zaman 


yanınızda hissedersiniz. 


50 yılı aşkın Setur kalitesiyle benzersiz anılara sahip olursunuz. | 


GP Koç 444 97 79 | seturselect.com yoo Setur 


İÇİNDEKİLER 


9 TOP ZUBİZU 


Tasarım dünyasından trendler; en yeniler... 


Üçüncü nesil Porsche Capenne; geliştirilmiş şasisi, yeni motor seçenekleri ve dijital kabiniyle yollara çıkmaya hazır. 


26 VENEDİK KARNAVALI BAŞLIYOR 
İtalpanlar'ın Yüzen Şehri, Karnaval için şehri ziparet edeceklere beklediklerinden çok daha Jazlasın vaat ediyor. 


34 SANAT DOĞUDAN YUKSELİYOR 
Fransızların dünyaca ünlü müzesi Louvre, 

Abu Dhabi deki peni şubesinde Doğu ile Batı sanatını bir araya getiriyor. 


54 IŞILTILI HEDİYELER 

ZUBİZU, Sevgililer Günü öncesinde hayatınızdaki özel kişiye hediye edebileceğiniz birbirinden şık saal ve mücevherleri bir arapa getirdi. 


62 ROMANTİK ÇİÇEKLER 
14 Şubat'ta sevgilinizi sade ama bir o kadar da sıra 
dışı bir buketle mutlu etmeye ne dersiniz? 


Kışın hayatımıza giren kestane basil bir yemiş olabilir, ama günümüz gastronomi dünyasındaki etkileri küçümsenmeyecek kadar önemli. 


Şehirde restorandan konsere aradıklarımızı bulmanızı kolaylaştıracak bir rehber... 


Spor otomobil, SUV bedeninde yeniden doğdu. 


Yeni Cayenne Turbo. 


Üçüncü nesil yeni Porsche Cayenne ile SUV anlayışı sportif bir karakter kazandı. 


porsche.com.tr 


550 beygir gücü ile 100 km/sa. hıza 3.9 saniyede çıkabilen performans, 4D şasi sistemi ile daha dinamik 


ve konforlu sürüş, yeni gösterge ve kumanda konsepti “Porsche Advanced Cockpit", PCM bilgi eğlence sistemi 


ve dünyayı parmaklarınızın ucunda hissedeceğiniz Porsche Connect Plus... 


Kısacası, spor otomobil, SUV bedeninde yeniden doğdu. 


ROR SEC HE 


Porsche Ankara 
Doğuş Oto- Çankaya 
Tel:0312 58383 83 
Porsche İstanbul 


Doğuş Oto- Kartal 
Tel: 0216 453 1500 


Porsche Antalya 


Başaran Otomotiv 
Tel:0242 3108787 


Porsche İstanbul 


Doğuş Oto- Maslak 
Tel: 0212 366 4605 


Porsche Bursa 


Doğuş Oto-Bursa 
Tel:0224 270 8181 


Porsche İzmir 


Vosmer Otomotiv 
Tel: 0232 463 50 75 


Porsche İstanbul 
Doğuş Oto- Esenyurt 
Tel:0212 456 6500 
Porsche Mersin 


Kavi 
Tel: 0324 358 2222 


Cayenne Turbo: Ortalama Yakıt Tüketimi: 11.9 - 11.7 1t./100 km, Ortalama CO; Emisyonu: 272-267 g/km 


Bu ilanda kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. 
Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 


Doğuş Otomotiv 


Trafik Hayattır 


Yılın ilk günü, herkes için doğum günüdür adeta. Yeni seneye iyi bir başlangıç yapmak, taze hayaller ve umutlarla yola koyulmak kalplere ve ruhlara çok iyi gelir. 


Umuyoruz ki yılın bu ilk günlerini siz de doğum günü tadında kutlayarak güzel bir başlangıç yapmışsınızdır... 


Gelecek yaşantınızı değil belki ama, bu sene yaşayacağınız güzel günleri planlama konusunda hâlâ desteğe ihtiyacınız varsa, ZUBİZU Dergi yine dopdolu içeriğiyle karşınızda. Venedik Karnavalı, yılın ilk renkli seyahati için sizleri bekliyor. Yüzen Şehir ile ilgili yazımızda hem destinasyondaki farklı kaçış noktalarını keşfedecek hem de Karnaval programını inceleme fırsatı bulacaksınız. Sayfalarımızda yer verdiğimiz 

Yeni Porsche Cayenne'i tüm teknik detaylarıyla inceledikten sonra kim bilir, belki de otomobilinizi yenilemeye karar verebilirsiniz. Sevgililer Günü öncesinde hayatınızdaki en özel kişiye nasıl farklı bir hediye sunabilirim diye düşünüyorsanız, en zarif saat ve mücevher modelleri ve en romantik çiçek aranjmanlarını sizin için bir araya getirdik. 
Ayrıca ses sistemleri alanındaki en yeni ürünler, yeni açılan mekanlar, şehirdeki 

tüm güncel müzik, sinema ve sanat etkinlikleri, tasarımcılar ve sanatçılarla çok özel röportajlar bu sayı ZUBİZU Dergi'deki diğer konu başlıkları. 

Unutulmayacak güzellikte bir yıl geçirmeniz dileğiyle... 


İMTİYAZ SAHİBİ 
Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. adına AHMET İREN UN!O İstanbul Huzur Mahallesi Ayazağa Caddesi No: 4/B Kat: 4 Maslak / İSTANBUL 
Telefon: 0212 290 4010 
YAYIN KURULU Gökçen Kermooğlu, Selen Yığın, Billur Somer, Can Bilgehan, Seda Koyunsağan, Nurcan Gündoğdu YAPIM Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Center, Ahi Evran Polaris Cad. No:4 34398 Maslak / İstanbul YAYIN YÖNETMENİ Şebnem Denktaş 
SANAT YÖNETMENİ Berna Koritan Sönmez SORUMLU MÜDÜR Seden Mestan KATKIDA BULUNANLAR Yakup Akyıldırım, Ali Akyüz, Buğu Melis Çağlayan, Dinçer Dinç, Barış Üstel, Zeynep Yapar, Ahu Yıldız, Fatih Yurdatapan REKLAM VE REZERVASYON Naz Manzakoğlu / naz.manzakoglu(dogusms.com BASIM YERİ Promat Basım Yayın San. ve Tic, A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673. Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul Tel : 490 212 622 6363 YAYIN TÜRÜ Yaygın Süreli ZUBİZU dergide yayımlanan tüm yazı ve fotoğrafların hakları Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş.e aittir ve izinsiz başka bir yerde kullanılamaz. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahibine aittir. 
Bu yayındaki tipografik hatalardan Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. sorumlu değildir. Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş.'nin ücretsiz yayınıdır. 


t(OPZUbiİZU 


NEŞELİ TASARIMLAR 
Bulgari'nin rengarenk taşlarla bezeli mücevher tasarımları, ilhamını İtalyanların neşe dolu hayat felsefesinden alıyor. 


SANATSAL RESTORAN 
Dünyaca ünlü sanatçı Damien 
Hirst, çılgın hayal dünyasını bu kez eczane tadında bir restoran yaratmak için kullandı. 


Pâftü Zamanı 


Bulgari, İtalyanlara has eğlence anlayışını bu çok 

özel koleksiyonuyla tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Yüksek Mücevhercilik denince akla 

gelen ilk markalardan biri ölan Bulgari, Festa 

adlı koleksiyonunda rengarenk taşlar, oyunbaz tasarımlar ve vazgeçemediği şaşaayı bir araya getiriyor. 100'den fazla parçadan olan kale üç ana'bölüme ayrılıyor: Festa dell'Infanzia, Festa dellatPrincipessa and Festa della Tradizione. 

Markanin kreatif direktörü Lucia Silvestri, “İtalyanlar yaşamayı Çok sever ve sevmek için'yaşarlar” diyor. 

“Biz de bu ki, e ğe özgü bu ruhu kutlamak istedik””“Koleksiyonda birbirinden eğlenceli parçalar var: Lolipoplar, balipetekleri, dönmedolaplar, şekerlemeler ve parti aksesuarları, 
180 karatlıkizümrütler, safirler, elmaslar ve 
yakutlarla/Mayat buluyor. 


TOP ZUBİZU 


Eczanede Yemek 


Sanatçıların hayata bakış açısı, bizlere de yaratıcı ortamlarda farklı deneyimler yaşama şansı sunuyor. 
Tıpkı çağdaş sanatın efsane ismi Damien Hirst'ün imza 
attığı bu restoranın keyfini çıkarmak gibi... Pharmacy 2 
adlı restoran, adından da anlaşılacağı üzere, rengarenk bir eczane şeklinde tasarlanmış. Hirst'ün sıra dışı hayal dünyasının izlerini taşıyan Londra'daki mekan, şehrin güneyinde, Vauxhall'daki Newport Street Gallery'nin içinde yer alıyor. Bir galerinin içinde bulunuyor olması, mekanı sanat tutkunlarının gözünde daha da değerli kılıyor şüphesiz. Ünlü şef ve işletmeci Mark Hix'in ortaklığıyla hayata geçen mekanda klasik İngiliz ve Avrupa mutfaklarından taze malzemelerle hazırlanmış örnekler sunuluyor. Pharmacy 2'de Damien Hirst'ün sanat eserleri de sergileniyor. 
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Zudi Teknoloji ile bir adım önde 


Bazı tutkular asla değişmez. 
A3 Sedan, Avek'te sizi bekliyor. 


4 iğ 
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TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi Giyimkent Cad. No: 2 
Esenler/İstanbul Tel: (212) 440 25 50 
Avek bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 


A3 Sedan'ın ortalama CO, emisyonu 100 g/km - 111 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,8 1t/100 km arası değerlerdedir. 


TOP ZUBİZU 


En Zarif Parfüm Şişesi 
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VENEDİK'TE KARNAVAL 
Her yıl ocak sonu ile şubat ayının ilk haftalarında gerçekleşen maskeli karnavalın ev sahibi Venedik'i farklı yönleriyle keşfedin. 


Lu 
SEVGİLİLER GÜNÜ 
ZUBİZU'nun saat ve mücevherlerden oluşan hediye seçimleriyle 14 Şubat günü sevdiğinizi kendinize bir kez daha aşık edebilirsiniz. 


ZUBİZU OTOMOBİL 
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PORSCHE CAYENNE, ÜÇÜNCÜ 
JENERASYONUYLA BİRLİKTE 
İDDİASINI DAHA DA ARTIRIYOR. 
BAŞARILI SUV; GELİŞTİRİLMİŞ 
ŞASİSİ, DİNAMİK SÜRÜŞÜ, 

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ, 
PORSCHE ADVANCED COCKPIT 
VE YENİ PCM İLE YOLLARA 
ÇIKMAYA HAZIR. 


Yazı FATİH YURDATAPAN 


ZUBİZU OTOMOBİL 


Ik nesil Cayenne 2002 yılında tanıtıldığından bu yana SUV segmentine bakış açısı büyük bir değişime uğradı. Genel kanının aksine, sportif amaçlı araç anlamına gelen SUV'lar, Cayenne gelene kadar devasa, hantal, verimsiz ve kullanışsız modellerden oluşuyordu. Sıra dışı spor otomobilleriyle öne çıkan Porsche'nin ürettiği SUV modeli, markaya yakışır şekilde sportif tatlar da sunuyordu. İkinci jenerasyonda modelin iddiası artarken, Cayenne'in yanına daha kompakt boyutlara sahip Macan da katılmıştı. Şimdi ise başarılı büyük SUV modelinin üçüncü jenerasyonu tanıtıldı. 

Baştan sona yenilenen Cayenne, her alanda iddiasını daha ileri taşıyarak SUV segmentinde bir kez daha standartları değiştiriyor. Günlük kullanıma uygun bir şekilde konfor seviyesi artarken, Porsche'nin yüksek performansı da bu araca eşlik ediyor. Her ne kadar bir SUV olmasına karşın dinamik sürüşüyle spor otomobil performansı sunan Cayenne, yeni neslinde güçlü turbo motor seçenekleri, 8 ileri Tiptronic S şanzımanı, yeni bağlantı sistemleri ve yeni göstergeleriyle dikkat çekiyor. 


EVRİMLEŞEN TASARIM ÇİZGİLERİ 

Üçüncü jenerasyon model, ilk bakışta kendisinin bir Porsche ve bir Cayenne olduğunu açıkça belli ediyor. Her noktasında markanın DNAssıyla zenginleştirilmiş tarzı görmek mümkün. Önden bakıldığında önceki nesle göre daha büyük ızgara ve hava girişleri aracın artan performansı konusunda ipuçları veriyor. Aracın üzerindeki yatay çizgiler ve ışıklandırmalar, Cayenne'de daha geniş ve atletik bir duruş elde edilmesini sağlıyor. 

İkinci nesliyle aynı aks aralığına sahip yeni Cayenne, artık 65 mm daha uzun ve 9 mm daha kısa. 
Bu da daha sportif sürüşe sahip olması açısından 
araca katkı sağlıyor. Bununla birlikte Cayenne, 100 
litre artarak 770 litreye çıkan bagaj hacmiyle daha kullanışlı hale geldi. 
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DAHA DÜŞÜK TÜKETİM 

Porsche markasının 911 ve Panamera modellerini takip eden Cayenne'de ağırlık tasarrufu yapmak adına mühendisler sıkı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Dış panelleri alüminyumdan üretilen araçta, zemin paneli, ön kısım ve şasinin birçok parçası alaşım olarak tercih edildi. Bu saye- de ağırlık tasarrufu elde edilerek aracın dinamikliğine ve yakıt verimliliğine önemli katkı sağlandı. 

Bu çalışmalar sayesinde LED far, daha geniş tekerlekler, Wi-Fi bağlantı noktasına sahip LTE telefon modülü, Porsche Connect hizmetleri ve yaya koruma dahil olmak üzere standart donanımların sayısındaki artışa karşın Cayenne'in boş ağırlığı 2.040'tan 1.985 kilograma indi. 

Cayenne'de iki farklı versiyon tercih etmek mümkün. Cayenne ve Cayenne S olmak üzere iki versiyonla satışa sunuluyor. Turbo beslemeye 
sahip 6 silindirli 3.0 litre hacimli Cayenne, 340 
bg güç ve 450 Nm tork üretiyor. Bu teknik özelliklerle birlikte Cayenne'in standart versiyonu da yüksek sürüş keyfi sunabiliyor. 340 bg'lik Cayenne, 0'dan 100 km/s hıza 6.2 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 245 km/s. Hızlanma değerleri opsiyonel Sport Chrono paketi tercih edildiğinde ise 5.9 saniyeye düşebiliyor. 

Daha sportif ve yüksek performans arayanlar için çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorlu Cayenne S tercih edilebilir. Yeni geliştirilen bu motor, önceki nesle göre 20 bg artış göstererek 440 bg güç ve 
550 Nm tork üretiyor. Yüksek performansa sahip 
Cayenne S, 100 km/ hıza 5.2 saniyede çıkabiliyor. 
Aracın potansiyelini maksimuma çıkaran opsiyonel Sport Chrono paketiyle birlikte, 0-100 km/s hızlanması sadece 4.9 saniye oluyor. Cayenne S'in maksimum hızı ise 265 km/. 
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Dinamik sürüşüyle spor otomobil performansı sunan Cayenne, yeni neslinde güçlü turbo motor seçenekleri, 
8 ileri Tiptronic S şanzımanı, yeni bağlantı sistemleri 
ve yeni göstergeleriyle dikkat çekiyor. 
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ZUBİZU OTOMOBİL 


HIZLI VE SARSINTISIZ ŞANZIMAN 

Yeni Porsche Cayenne'in akıcı bir sürüş sunmasını sağlayan en önemli detayların başında, yeni 8 ileri Tiptronic S vites kutusu geliyor. Yüksek konforun yanı sıra istendiğinde yüksek performans alınmasını sağlayan şanzıman, aracın gücünü en hızlı şekilde yola aktarabiliyor. 8 ileri Tiptronic S şanzıman vites geçişleri, direksiyona yerleştirilmiş vites kulakçıklarıyla da yapılabiliyor. Böylece sürüş keyfi artarken sürücünün otomobille daha fazla bütünleşme şansı oluyor. 

Yeni Cayenne, sportif özelliklerinin yanı sıra arazi koşullarıyla baş edebilecek birçok özelliğe sahip. Bu da onu gerçekten çokyönlü bir SUV yapıyor. Sürücü, farklı arazi modları sayesinde yol koşullarına uygun şekilde farklı modları tercih edebiliyor. Normal yol koşullarındaki sürüş modları haricinde Çamur, Mıcır, Kum ve Kaya seçeneklerini kullanmak mümkün. 
Porsche, tüm Cayenne modellerinde güç aktarımın- da aktif dört tekerlekten çekiş sisteminden yararlanıyor. Alallı ve tümüyle değişken Porsche Traction Management (PTM) sistemi, tahrik kuvvetini ön ve arka akslar arasında dağıtıyor. 

Cayenne, Porsche markasının çizgilerini taşırken gövdesinin altında efsanevi spor otomobil modeli 911'in ruhundan da izler taşıyor. Bu yüzden Cayenne'in şasisi spor otomobil, arazi aracı ve konfor otomobili olmak üzere 3 farklı konsepti bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Hafif ağırlığa sahip şasisi, ayrı bir bağlantı tasarımına sahip bir ön aks ve çok bağlantılı bir arka aksla birleştirildi. Bununla birlikte Cayenne'de spor otomobillere ait bir diğer özellik ise ön ve arkada farklı ebatlardaki lastiklerin bulunması. Araçta standart olarak 19 inç jantlar sunuluyor, ancak isteyenler 21 inç büyüklüğe kadar olan jantları tercih edebiliyor. 


ARKA TEKERLEKTEN YÖNLENDİRME 

Cayenne'de yol tutuş üstünlüğünü ve manevra kabiliyetini artırmak için ilk kez elektrikli arka akstan yönlendirme sistemi kullanılmaya başlandı. Daha önce 911 ile Panamera'da kullanılan sistemin birçok avantajı bulunuyor. Düşük hızlarda ön tekerlekle aksi yönde açı yapan arka tekerlekler, aks aralığının kısalması etkisini yapıyor. Böylece dönüş çapı azalıyor ve çeviklik artıyor. Şehir içi hızlarında dar sokaklarda kullanışlılık artarken, park manevralarını yapmak da kolaylaşıyor. Daha yüksek hızlarda ise arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde açı yapıyor. Böylece aks aralığının uzaması etkisiyle birlikte aracın virajlardaki dengesini artıyor. Opsiyonel olarak sunulan adaptif havalı süspansiyon, üç farklı sürüş moduyla kullanışlılığı artırıyor. Konfor ve spor ayarlarının yanı sıra, bu süspansiyon engebeli zeminlerden geçerken aracın yerden yüksekliğini de artırabiliyor. 


KABİNDE DİJİTAL DÖNEM 

Yeni Cayenne'de tamamen farklı bir kabin atmosferi yer alıyor. Sportif ve lüks kabine entegre edilen yeni multimedya sistemi, 12.3 inç'lik Full HD dokunmatik ekranla birleştiriliyor. Kullanışlı ve sürücü odaklı kabin birçok teknoloji ve bağlantı özelliklerini bir arada sunuyor. Ama aynı zamanda klasik Porsche tarzından izler taşıyor ve gösterge panelinin merkezinde analog bir takometre bulunuyor. Takometrenin iki yanındaki 7 inçlik full HD ekranlar ise diğer önemli sürüş bilgilerinin yanı sıra, çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden seçilen diğer bilgileri paylaşıyor. Termal kameralı gece görüş sistemi, şerit değişim asistanı, trafik işareti tanıma özellikli şerit takip asistanı, aracın etrafını 360 derece gösteren parkasistanı gibi sürüş destek sistemleri yer alıyor. m 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DİKKAT, 
JAMES FRANCO 
ÇIKABİLİR! 


Sevin veya nefret edin; 

o, herkesin birbirinin karbon kopyası olduğu bir endüstride ferah bir soluk gibi. 
Biraz çatlak, haddinden fazla cüretkar ve çok yetenekli. 


Yazı BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN 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merikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve prodüktör James Franco ile ilgili söylenecek 

çok şey var. Sadece kariyeriyle değil, özel 

yaşamıyla da tartışma yaratan, sanSasyonel sıfatıyla etiketlenebilecek açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getiren Franco'nun seveni olduğu kadar sevmeyeni olduğu da doğru. Fakat onunla ilgili inkar edilemeyecek bir şey var, o da devamlı beklenmedik olanın peşinden giderek film endüstrisini şaşırtmayı başarması. Yer yer su yüzüne çıkan eksantrikliği muhtemelen maceraperest doğasının ve dünyaya alışılmışın dışında bir pencereden bakan zihninin ürünü anlayacağınız. İkonik dizi Freaks and Geeks'in Daniel Desario'su olarak kamera karşısına geçtiğinde henüz 21 yaşında acemi bir genç olan sinema adamı, bugün 40'ına merdiven dayamış çok yönlü bir yetenek. Rüştünü ispat ettiği ve kariyerini hızlı adımlarla ileri taşıdığı şu günlerde farklı yüzlerini göstermek istemesi ve kolaylıkla sivrilen iddialı projelere imza atması da bu yüzden. 

Hem prodüktörlüğünü hem de yönetmenliğini üstlendiği filmi The Disaster Artist buna kusursuz bir örnek. Kendi vizyonunu eksizsiz bir biçimde yansıttığı bu film ile belki de hayatının en önemli rollerinden birini kaptı Franco. Sinema tarihine gelmiş geçmiş en kötü filmlerden biri olarak geçerek kült mertebesine erişen The Room'un yaratıcısı Tommy Wiseau'nun tuhaf, esprili ve sürükleyici hikayesi- ne yakından bakan kara komedinin eleştirmen- 


ler arasında beklenmedik bir favoriye dönüşmesi, Franco'nun en iyi aktör dalında Oscar adaylığına sanıldığından da yakın olabileceğinin işaretçisi. Akademi'nin komedi performanslarına çok ilgi göstermemesinden mütevellit Franco'nun ödüle ulaşması pek olası değil, yine de bu sıra dışı öykü ve karakter ile adaylar arasında kendisine yer edinirse başlı başına bir başarı elde etmiş sayılabilir. Meraklıları için 
hatırlatalım, oyuncu daha önce 2010 yapımı 127 
Hours'daki performansıyla Oscar'a aday olmuş ancak ödüle ulaşamamıştı. 

Onu yakından takip edenler şaşırmayacaktır, ancak hızlı geçen bir yılın ardından Franco'nun ayaklarını uzatıp dinlenmeye niyeti yok. Kaliforniyalı oyuncu 2018'de seslendirme yaptığı animasyon filmleri de dahil tam 10 yeni yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu filmlerin dördünde yeniden yönetmen koltuğunda: Will Ferrell ve Megan Fox ile kamera önünde de yer aldığı dram soslu komedi Zeroville, Bruce Thierry Cheung ile birlikte yönettiği ve Milla Jovovich ile başrolleri paylaştığı bilimkurgu Future World, 40'ların Tennessee'sinde geçen The Long Home ve endüstrinin içinden bir aşk üçgenine ışık tutan Pretenders, yönetmen James Franco'yu daha yakından tanımak isteyenlerin seyir listesinde olmalı. Tabii onu tanıyanlar, birkaç ay öncesinden sınırları çizilen bir filmografi listesine sadık kalmayabileceği- nin farkında. Takipte kalmakta fayda var, zira Franco heran farklı sürprizlerle de karşımıza çıkabilir. m 


“Bana göre oyunculuk ciddi bir sanat. 
Bu yüzden kendime meydan okuyabileceğim rolleri üstlenmeyi daha çok seviyorum ve buroller de genellikle karanlık karakterler oluyor.” 


95 


OCAK/ŞUBAT 2018 


ZUBİZU SEYAHAT 


26 
OCAK/ŞUBAT 2018 


ai Li kei 
İz.> 


İNE BEKLEDİKLERİNDEN 
/AAT EDİYOR. 


27 
OCAK/ŞUBAT 2018 


ZUBİZU SEYAHAT 


İL ll 
UN | 


OCAK/ŞUBAT 2018 


29 
OCAK/ŞUBAT 2018 


enedik... Kanalları ve tarihi güzellikleriyle insanları kendine çeken bu eşsiz 
İtalyan şehri, kalabalıklarıyla da ünlüdür aynı zamanda. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusuna rağmen yılda 30 milyona yakın turist bu efsane şehri ziyaret eder. Öyle zamanlar olur ki, tarihi San Marco Meydanı'nda, Rialto, Büyük Kanal ve Ahlar Köprüsü gibi noktalarda iğne atsanız yere düşmez. Dünyanın tüm romantik çiftleri bu şehirdedir adeta, geçmiş ve gelecek birbirine karışır, havada hep aşk kokusu vardır... 

Yüzlerce köprü ile birbirine bağlı, iç içe geçmiş sokakların devasa meydanlara açıldığı Venedik'te 


yüzlerce yıllık bir medeniyet ve kültür önünüze serilir. Suların üzerinde yükselen bu muhteşem şehirde, su trafiğinin sağlandığı ana hat Büyük Kanal'dır (Grand Canal). Kanal tüm şehri S harfi şeklinde sarar. Saint Mark başından başlayıp Santa Lucia tren 
istasyonu yakınlarında biter. Kanalın derinliği 5 
metre, uzunluğu 3 bin 800 metredir. Etrafında yaklaşık 170 yapı yer alır. Bu yapıların en ünlülerinden biri, Ca' d'Oro Sarayı'dır. Venedik'te yer alan diğer saraylar gibi bu saray da son derece büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. En büyük özelliği, dış duvarlarının yaldızlarla ve kromla kaplı olmasıdır. Bu durum, şehir sakinlerinin saraya “Venedik Altın Ev” ismini vermelerine neden olmuştur. Şehrin kiliseleri de en az sarayları kadar etkileyicidir. Santa Maria Della Salute bazilikası, Barok mimarisiyle ünlü sanatçı Vincenzo Scamozzi'nin elinden çıkmıştır. 
Bazalika, 100 binden fazla sütun üzerine sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Ponte di Rialto, yani Rialto Köprüsü, Venedik'te yer alan dört büyük köprü- den biridir. Şehrin tam göbeğinde bulunan köprü, San Polo ve San Marco'yu birbirine bağlar. Oldukça uzun bir süre büyük kanal üzerindeki yaya trafiğini sağlayan tek köprü olmuştur Rialto... Ayrıca Venedik'te bulunan köprüler içinde, üzerinde en çok fotoğraf çekilen ve en çok ilgi gören köprüdür. 
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Piazza San Marco, Venedik'in en göz alıcı, en güzel ve en büyük meydanlarından biridir. Birçok önemli eser ve yapıyla süslenmiştir. Procuratie Nuove, Procuratie Vecchie ve Ala Napoleonica, bu meydandadır. Meydanın biraz ilerisinde ise 15'inci yüzyılda yapılmış Torre Dell Orologia saat kulesi yer alır. Meydanın tam ortasında ise heybeti ile göz kamaştıran San Marco Bazilikası bulunmaktadır. 


SÜRPRİZ ADALAR DİYARI 

Bu saydıklarımız Venedik'in en popüler, en turistik değerleri. Ancak, coğrafi yapısı sınırlı olmasına karşın Venedik'te hala beklenmedik keşifler yapmanız mümkün. Ve mevcut nüfusu kat be kat aşan turist akınına rağmen yalnızlığın keyfine varmanız da... Bunun için şehri çevreleyen adaları ziyaret etmelisiniz. Venedik'in 
550 kilometrekarelik ekosisteminde 100'den fazla ada 
bulunuyor; tarihi açıdan her ada şehrin yönetiminde ve altyapısında önemli bir role sahip ve bu adalarda son dönemlerde şefler, sanatçılar ve otelciler yaratıcılıklarını konuşturuyor 

Peki, hangi adayı ne için ziyaret etmelisiniz? Örneğin yeme-içme için Sant'Erasmo ve Mazzorbo adaları biçilmiş kaftan. Şehirdeki birçok ürün Venedik'in meyve bahçesi diye bilinen Sant'Erasmo adasında yetiştiriliyor. 
Her sabah teknelerine meyve ve sebzeleri yükleyen çiftçiler, Rialto Pazarı'nın yolunu tutuyor. Benzersiz bir plaj deneyimi yaşamak isterseniz, Lido en doğru adres. Bir tarafı lagüne diğer tarafı denize bakan Lido'da meşhur Hotel Excelsior, kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından yeniden kapılarını açtı. Muhteşem Hotel Des Bains ise küllerinden doğacağı günü bekliyor. Bisikletle keşfedebileceğiniz gizli saklı pek çok bölümü var adanın. Venedikli asillerin yüzyıllar önce inşa ettirdiği gotik saraylarla dolu Malamocco köyü bunlardan biri. San Marco Meydanı'na feribotla sadece üç dakika uzaklıktaki Giudecca'yken kendinizi bambaşka bir şehirdeymiş gibi hissediyorsunuz. Adanın esas güzelliği, ana adadan sunduğu perspektif—buradan San Marco'nun ve Palazzo Ducale'nin baş döndürücü manzaralarını seyretmeniz, üstelik manzaraların tadını huzur içinde çıkarmanız mümkün. Sant'Erasmo ve Mazzorbo gibi Giudecca'yı da yürüyerek dolaşabilirsiniz. Kalabalıklardan kaçmak için 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en iyi adres ise Torcello Adası. Küçük kanalları ve yemyeşil tarlalarıyla ada zamanda asılı kalmış gibi... Santa Maria Assunta Katedrali, hazine değerindeki 12'nci ve 13'üncü yüzyıl mozaikleriyle Avrupa'daki en güzel kiliselerden biri. Katedrali ve bitişiğindeki arkeoloji müzesini görmek bile Torcello'ya gitmek için yeterli bir sebep. 


EN GİZEMLİ KARNAVAL 

Venedik, tarihi ve doğal güzelliklerine tüm dünyanın ilgisini çeken bir festival ve karnaval ekliyor her sene. Venedik Film Festivali, Hollywood'u Avrupa'ya taşıyan çok önemli bir etkinlik şüphesiz. Her yıl ocak sonu ila şubat başında düzenlenen Venedik Karnavalı ise sadece ünlülere değil, bu rengarenk kutlamayı yakından görmek isteyen herkese açık. Her yıl binlerce turist bu muhteşem karnavalı izlemek ve karnavalda yer almak için şehre akın ediyor; şehrin büyülü atmosferinde süslü püslü kıyafetlerle etrafta dolaşmak gerçekten istisnai bir olayın bizzat parçası olmak demek... Şehrin dar sokaklarında sizi gözleyen gizemli Venedik maskeleri 300 yıl önce Venedikliler'in dünyasının nasıl olduğuna dair kurdugumuz hayalin bir parçası. Onlar hiç şüphesiz dünyanın en eşsiz deneyimlerinden birinin karşı konulmaz çekim merkezleri: 18'inci yüzyıl Venedik'ini yeniden yaşamak. 

Maske takmak, Venedikliler için daima basit bir eğlenceden fazlası oldu; maskeler hala derin kültürel kökenlerin kuvvetle hissedilen geleneksel yansımaları. 

Venedikliler sefahat düşkünlükleri ve kuralları çiğnemeye yatkınlıklarıyla ünlüydü. Maskeleri sadece Karnaval zamanlarında takmazlardı. Venedik'te maske takmak yasakları çiğnemek anlamına gelirdi: iktidar sahipleriyle dalga geçebilir, yakalanmadan kumar oynayabilir, aşk ya da iş ilişkilerinde risk alabilir, hatta fark edilmeden manastırlara girebilirdiniz. Giyim kurallarını sınırlayan bir dizi kanun bu alışkanlığın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyordu. 

1608'de Onlar Konseyi bir kararname çıkararak Karnaval ve resmi şölenler dışında tüm vatandaşların maske takmasını yasakladı. Maskelere önemli etkinliklerde, şölenlerde ve Yükseliş Günü, Doçe'nin Bucintoro'ya (Doçe'nin mavnası) binmesi ya da kalabalığın üzerine çiçekler yağdıran tahta bir kuşla Colombine'in uçuşu gibi Serenissima kutlamalarında (Venedik Cumhuriyeti'ne 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atfedilen adlardan biri; “en huzurlu” anlamında) izin veriliyordu. Yoksul düşen soylular sokaklarda dilenirken maske takardı; evli kadınların da tiyatroya giderken maske takması zorunluydu. 

Karnaval kendini koyverme, eğlenmek için kendinden geçme; özgürlük, günah işleme ve iyi niyetli çılgınlık demekti. Saraylar kutlamalar için avlularını açardı; dar sokaklarda, kuytu köşelerde ve hatta suyun üzerinde günler geceler boyu müzik çalınır, danslar edilirdi. Venedik sesler ve renklerle dolup taşardı. 

En yaygın kullanılan maskelerden biri, Venedikliler'in gerektiğinde bir servet harcadığı “bauta” idi: Omuzlar- dan bele kadar uzanan, bol kesimli, salaş bir pelerindi. 
Başlarında tipik üç köşeli, siyah şapka (“tricorno”) ve yüzlerinde “larva” denilen, dudak bölümü öne doğru 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çıkıntı yaparak genişleyen, böylece sesin değişmesini sağlayan beyaz bir maske olurdu. Bauta'yı hem kadınlar hem erkekler kullanırdı. Kış aylarında siyah, yaz aylarında beyaz tercih edilirdi. 

Özel olaylar için bir dizi farklı maske de vardı; onlardan biri de “moretta”ydı: genelde kadınların, özellikle manastıra giderken kullandığı siyah renkli, oval kesimli kadife maske. Bu bir “suskunluk” maskesiydi: Yüzü tamamen sarardı ve konuşmayı engellemek için ağzın içine giren küçük bir düğmesi olurdu. 

Maskeleri yapan zanaatkarlara “mascareri” denirdi ve ressamlar kadar itibar görürlerdi. Onlara alçı yüzeylere her çeşit yüz tipinin şeklini boyayan “targheri”ler yardım ederdi. Bugün bile Venedik'te dolaşırken bu kadim geleneği sürdüren zanaatkar atölyelerine rastlayabilirsiniz. 
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KARNAVAL PROGRAMI 

2018 Venedik Karnavalı, 27 
Ocak-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Siz de en iyi karnaval kostümü ve en iyi maske yarışmalarına katılabilirsiniz. 
Yarışmalara katılım ücretsiz. 
Yarışmaya katılmak için resmi internet sitesindeki formu doldurmanız ve e-posta ile organizatörlere 
göndermeniz gerekiyor. 2018 
Venedik Karnavalı'nın Büyük Açılış töreni 27 ve 28 Ocak'ta yapılacak. 
Venediklilerin “La Festa Veneziana” 
şöleni bu günlerin ana etkinliği. 
üzisyenler ve dansçılar seyircileri doyasıya eğlendirecek. “La Festa 
Veneziana” şöleninin ikinci gününde anal geçit töreni günün ana etkinliği. 
Rengarenk süslenmiş tekneler Büyük anal boyunca ilerleyip Cannaregio semtine ulaşacak. 28 Ocak'ta jüri 
“Festa delle Marie” yarışması için adaylar arasından 12 genç kız seçecek. Oylama Ca Vendramin 
Calergi sarayında kapalı kapılar ardında gerçekleşecek. 
3 Şubat Cumartesi günü 
gerçekleşecek En İyi Maskeli 

Kostüm Yarışması, San Marco 
Meydanı'ndaki “Gran Teatro” 
sahnesinde yarışmacıların 
> geçit töreniyle başlayacak. 
Festa delle Marie Festivali ise 18 Şubat'ta. Saat 14.30'da 
12 güzel genç kız yardımcıları 

eşliğinde Garibaldi ve Riva degli Schiavoni üzerinden 
San Piero di Castello'dan San 
Marco Meydanı'na gidecek. Saat 
16.00'da katılımcılar halka takdim edilecek. 


Aman Canal Grande 


18'inci yüzyılda en görkemli dönemini yaşayan Karnaval 1980'lerde yeniden hayata döndü ve günümüzde ; şehrin dört bir yanında düzenlenen gösteriler, balolar, £0 konserler ve oyunlarla bir ay boyunca devam ediyor. Her yıl azametli ve genellikle son derece pahalı kostümlerini #4 sergilemek için birbirleriyle yarışan bir milyon ziyaretçiyi şehre çekiyor. 

Karnaval'ın peri masalından farksız atmosferinde Vene- 


dik, Giacomo Casanova'yla karşılaşmayı, Carlo Goldoni ile gondol sefası yapmayı ya da aşığıyla buluşan soylu bir kadının gizli gönül macerasına tanık olmayı düşleyebileceğiniz büyülü bir 18'inci yüzyıl şehrine dönüşüyor. 

Üstelik Venedik bize başka bir onur daha bahşedebilir: Venedik Doçesi'ni sadece birkaç adım önümüzde yürürken görebiliriz... m 
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ZUBİZU MÜZE 


Dünyanın dört bir yanında düzenlenen sergileri ziyaret etmek için ZUBIZU Concierge'ın 0212 401 33 33 no'lu hattını arayabilirsiniz. 
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adece Paris'in değil, dünyanın 

en önemli müzelerinden biri 

Louvre. Başta Mona Lisa olmak üzere Milo Venüsü, Cam 
Piramit, İki Köle ve daha nice önemli koleksiyonlara ev sahipliği yapar. Dünya sanat piyasasının ruhani bir mabedidir bu açıdan bakıldığında... İşte bu kutsal sanat mekanı geçtiğimiz aylarda Abu Dhabi'de bir “şube” açtı. Fanatik sanat tutkunlarının ilk başlarda şiddetle karşı çıktığı bu fikir, 10 yılın ardından gerçeğe dönüştü ve nihayetinde Louvre, Abu Dhabi'deki yeni ihtişamlı binasına kavuştu. 

Aslına bakarsanız dünyanın en zengin coğrafyasında kurulan Abu Dabi Emirliği, petrolden elde ettiği kaynakların ciddi bir bölümünü epey bir süredir -istikrarlı bir şekilde- sanata harcıyor. Ve emirliğin bu yatırımlarının en büyüğü de Saadiyat 
Adası. Burası, yaklaşık 10 yıl önce kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüleceği “özerk” bir bölge olarak ayrılmıştı. 

Saadiyat Adası'nda açılacak müze ve sanat galerileri için alanlarında uzman mimarlarla çalışılıyor. Louvre Abu Dhabi'nin mimarı ise Fransız Jean Nouvel. 
Medine'den ilham alınarak, bir “müze şehri” olarak tasarlanan Louvre Abu Dhabi'nin yapımına Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın ortaklığında 1,3 milyar dolar harcandığı belirtiliyor. Louvre ismini kullanabilmek ve Paris'te bulunan eserleri sergileyebilmek için Fransa'ya yüz milyonlarca dolar ödenip, Paris Louvre'dan toplamda 300 eser kiralandığını da hemen belirtelim. Ancak Fransa ile 
2007'de yapılan bir anlaşmaya göre, Abu 
Dabi “Louvre” ismini 30 yıl süre ile kullanabilecek. 
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OSMAN HAMDİ DE ORADA 

12 bölümden oluşan Louvre Abu Dhabi, 
misafirlerini medeniyetlerin doğuşun- dan çağdaş dünyaya dek uzun soluklu bir gezintiye davet ediyor. Müzenin modern sanat bölümünde Gustave Caillebot- te, Edouard Manet, Paul Gauguin, Piet 
Mondrian, Ren& Magritte ve Pablo Picasso gibi usta ressamların eserlerinin yanı sıra, Osman Hamdi Bey'in “Okuyan Genç 
Emir”ine de rastlayabilirsiniz. Louvre 
Abu Dhabi'nin çağdaş sanat bölümünde ise Cy Twombly'nin 9 kanvası ve Ai WeiWei'nin bir heykeli yer alıyor. Ve tabii 
Jenny Holzer ile Giuseppe Penone'nin buraya özgü gerçekleştirdiği yerleştirmeler de görülmeye değer. 


Müzenin çarpıcı mimarisinin altında Arap esintilerine de rastlanıyor. 
Gösteriş ve şaşaanın vücut bulduğu bu anlayış paralelinde ziyaretçiler müzeyi gezerken Louvre'un ikonik kubbesi altındaki denizi izleyebiliyor. 1850 metal yıldızdan oluşan bu kubbe adeta bir ışık yağmuru hissi veriyor. Deniz üzerine inşa edilen bir ada ile ışık yağmuru yaratan bir çatının birleşimin- den oluşan bu eser, Doğu ve Batı sanatı arasında köprü görevi görüyor. 

Arap mimarisinin en önemli sembolü olan kubbe görünümünde hayata geçirilen Louvre Abu Dhabi'de geleneksel kubbe mimarisine modern bir bakış açısı da getiriliyor. 180 metre çapındaki yatay kubbe geometrisi rastgele delinmiş dokuma malzeme sayesinde güneşten gölge alanları sağlarken aynı zamanda geceleri yıldızlı bir kubbe enstalasyonuyla ışıklı bir müze hali sunuyor. Kubbenin bu estetik ve karmaşık yapısı oldukça ayrıntılı hesaplanan bir geometri tasarımının sonucu aslında. Müze binası, güneş kubbe ve deniz arasında sürekli değişen ilişkilerin deneyimini sunuyor. 


HAVADA ASILI KUBBE 

Öte yandan dışarıdan bakıldığında 
Louvre Abu Dhabi'nin 7 bin 500 tonluk kafesli kubbesi adeta havada duruyormuş gibi görünüyor. Gözenekli yapısı ve 7850 farklı alüminyum yıldızı, altında parlayan 55 beyaz binanın üstünde çokça bahsedilen ışık yağmuru ile mimari bir başyapıt. Nouvel tarafından tasarlanan bu yapı, müzeyi ziyaret edenlerin şahit olduğu ilk sanat eseri. 

İçeride ise müze severlerin alışık olduğu sergi düzeninden farklı olarak değişik bölümlerdeki eserler, aynı 


ortamda zaman periyodlarına göre ayrılarak insanlığın ortak noktalarına dikkat çeken galeri ve içerik düzeni, en az dışcephe kadar etkileyici. Bu sebeple Louvre Abu Dhabi, dünyanın ilk evrensel müzesi olarak görülüyor. 
Leonardo Da Vinci'nin 450 milyon 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dolarlık rekor fiyata satılan “Salvator 
Mundi” isimli İsa tablosunun Louvre 
Abu Dhabi koleksiyonuna dahil edildiğini de hemen belirtelim. Bunda, geçtiğimiz aylarda Suudi bir prensin tabloyu satın almasının payı büyük elbette. m 


ZU 
Bi 
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CONCİERGE 


AYRICALIKLAR 


AŞIKLAR ŞEHRİ VENEDİK'TE 
KARNAVAL COŞKUSU 


Dünyanın dilediğiniz noktasına size özel seyahatler planlayan ZUBİZU Concierge ayrıcalıkları ile adı romantizm ve festival ile özdeşleşen Venedik'i keşfedebilirsiniz. Yavaş süzülen gondolları, kocaman bir tabloyu anımsatan Büyük Kanal'ı, yüzlerce yıllık ihtişamı, palazzo'ları, daracık sokakları ve köklü bir tarihe tanıklık etmiş piazza'ları ile görülmeye değer. 
Şehirde Paskalya'ya hazırlık niteliğinde yapılmakta olan karnavalda ise şehrin her bir yanı müzik ve maskeli partilerle dolup taşıyor. 


Festivalin en özel maskeli balolarına davetiyeler ZUBİZU Concierge ayrıcalığı ile sizleri bekliyor. 


PALAZZO'LARIN GÖRKEMİNİ 
ÜZERİNDE TAŞIYAN HOTEL: 
DANIELLI VENİCE 


Geçmişi 14. yüzyıla dek uzanan tarihi bir binayı kendine mesken edinmiş Hotel Danielli Venice, 

en güzel Venedik manzaralarından birine sahip. 
Büyük Kanal, San Marco Meydanı ve ötesi... 

Otelin teras restoranının ihtişamlı manzarası ise aklınızı yemeğinize vermenizi zorlayacak güzellikte. 


ZUBİZU Concierge'ın sizin için hazırladığı, Venedik'in en popüler otellerinde konaklama, restoran rezervasyonları ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özel seyahat paketleri için 
ZUBİZU Concierge hattını arayabilirsiniz. 


PANORAMİK BOĞAZ MANZARASI VE 
DÜNYA MUTFAĞI İLE VOGUE 


İstanbul'un en gözde mekanlarından Vogue Restaurant & Bar eşsiz manzarası ile keyifli yemeklere ev sahipliği yapıyor. Dünya mutfağının en iyi örneklerinden oluşan menüsüyle adından söz ettiren Vogue Restaurant & Bar'da keyifli sohbetlere ev sahipliği 

yapmak için ZUBİZU Concierge hattından rezervasyon yaptırabilir, 

ZUBİZU ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. 


DÜNYANIN HER YERİNDE KİŞİSEL 
ULAŞIMINIZI PLANLIYORUZ 


Hayatın ayrıcalıklı hali ZUBİZU Concierge, keyifli ve rahat bir yolculuk deneyimi için helikopter ve özel jet kiralama, araç ve özel tekne kiralama ihtiyaçlarınızı emniyet, güvenlik ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak yerine getiriyor. 


Yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerinizde kişiselleştirilmiş çözümler için ZUBİZU Concierge hattını arayabilirsiniz. 


CSONCIERGE 


“İndirim ve ayrıcalıklardan yararlanılabilmesi için rezervasyonların ZUBIZU Concierge hattı 0212 401 3333 üzerinden yapılması gerekmektedir. 


ZUBİZU MODA 


TASARIMIN 
YENİ YÜZLERİ 


MODAYA KENDİLERİNE HAS YAKLAŞIMLARI ONLARI ÖNCE BİRER SOKAK STİLİ YILDIZI YAPTI, SONRA DA TASARIMCI. INSTAGRAM'DA YÜZBİNLERİN TAKİP ETTİĞİ IT GIRLLER, BİREYSEL GİYİM TARZLARINI YANSITTIKLARI MARKALARI İLE GÜNÜN HER SAATİNE YAYILAN BİR ŞIKLIK ANLAYIŞINI, KONFORU 

VE ÇEŞİTLİLİĞİ KUTLUYOR. 


Yazı ZEYNEP YAPAR 
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METALİK ÇİZME ALEXA CHUNG - ALEXACHUNG 

Onu Chanel defilelerinin ön sırasında, Longchamp ve DKNY Jeans kampanyalarında, Vivienne Westwood podyumunda gördük. Mulberry, adını taşıyan bir çanta tasarlayıp vitrine çıkardığında, satın almak isteyen binlerce kişinin dev bir sipariş listesi oluşturduğuna şahit olduk. 
Modellik ve televizyon sunuculuğu yaptı; gazetelerde köşe yazdı; kendi kitabını yayımladı; Vogue için Karl Lagerfeld ve Christopher Kane'le konuştu. O, Anna Wintour'a göre “bir fenomen”, New York Times'a göre “yeni neslin Kate Moss'u”. 1983 Hampshire doğumlu Alexa Chung, incecik figürü ve kısa paça denimlerden, mini eteklerden, naif babetlerden güç alan sempatik stiliyle radarımıza girmiş olsa da, el attığı her alanda başarılı oldu. Yaklaşık son on yıldır bir araya geldiği birçok marka için tasarım yaparak işin mutfağına da girdi ve sınıfı burada da geçti. “Çok parlak bir kız” diyor Lucinda Chambers. Alexa, Vogue İngiltere'ye 


dört kez kapak oldu; bunlardan ikisinde onu moda editörü Lucinda Chambers giydirdi. “Birlikte olduğu insanları da açabilecek kadar cömert bir ruhu var. Ekip halinde hareket eden kızlardan değil; tek başına kapsayıcı, cana yakın. Onu Vogue Festivali'nde aksiyon halinde gördüm de, gerçekten de birçok farklı işin üstesinden gelebiliyor: İyi yazıyor, iyi konuşuyor, iyi giyiniyor. Onunla ister bir fotoğraf çekimin- de karşılaşın, ister bir partide; tavrı her zaman tutarlı.” 

Instagram'da yaklaşık üç milyon takipçisi olan Alexa Chung, kendi adını taşıyan moda markasının temellerini 
2016 yılında attı ve 2017'nin Mayıs ayında Alexachung 
Pre Fall koleksiyonuyla karşımıza çıktı. Denim etek, beyaz gömlek, sweatshirt ve mokasenlerin tamamladığı bir kolejli görümümü; floral kat kat elbiseler ve kısa topuklu Mary Jane'lerle naif bir parti kızı. Tasarımcı, Jane Birkin'in pervasızlığından David Hockney'nin çizgili kazaklarına, onu etkileyen ve görsel hafızasında yer eden her şeyden ilham alıyor. “Prom Gone Wrong” adlı 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu, siluetlerinde 80'ler dönemini Liz Hurley'nin gençliğiyle buluşturuyor. Gingham deseni ve ezilmiş kadifeleri, metalik tonları ve pastel renkleri aynı koleksiyonda servis eden Alexa Chung, markasıyla Paris ve New Yorkstilini kesiştiriyor; görünümü İngiliz mizah anlayışıyla güçlendiriyor. alexachung.com 
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JEANNE DAMAS - ROUJE 

Omuzlarında biten kaküllü kestane saçları, ipekli bluzları, boyfriend stili denim pantolonları ve stiletto'larıyla tam bir Fransız kızı. Evden rujsuz çıkmıyor, koluna son moda çantalardan birinden çok Portekiz usulü bir hasır balıkçı sepeti takıyor. Abartısız bir feminenlik, parizyen bir sadelik. Instagram'da 700 bine yakın takipçisi olan Jeanne Damas, Rouje adlı markasını 2016 yılında kurdu. İlhamını sokaktan; markette alışveriş ederken ya da bir kafede otururken gördüğü kadınların günlük hayattaki hallerinden alıyor. Ona göre Rouje, bir gardıropta olması gereken temel parçaların tümünü sunuyor: Gün içinde babetler, gece stiletto'larla giyebileceğiniz küçük siyah elbise; blazer ceketle pek iyi duran vintage görünümlü floral desenli elbise; nervürlü trikolar; fular yakalı ipek bluzlar; kısa süet ceketler; logolu koton tişörtler. “Rouje, hem benim hem arkadaşlarımın, sezonlar- dan ve trendlerden bağımsız mevsimler boyunca kullanabileceği giysilerden oluşuyor. Paris'te, işte ve tatilde; her yerde giymek için.” 
rouje.com 
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GIORGLIA TORDINI & 
GILDA AMBROSIO - ATTICO 


Giorgia Tordini ve Gilda Ambrosio, Milano'da bir moda okulunda tanışmışlar. Giorgia, vakur renkleri ve terzilik anlayışının öne çıktığı minimal parçaları tercih ediyor. Gilda ise metalik tonları ve fuşyaları seviyor. Bir araya savrulmuş gibi, fakat aynı zamanda derli toplu duran; şık görünümü günün her saatine taşıyan; her türlü kapıyı açan kostümler tasarlama hedefiyle yola çıkan Giorgia ve Gilda, Attico'yu 2016 yılında kurdu. 1920'lerin Çin'i, antik kimonolar, 1940'ların siluetleri ve klasik bornoz tasarımından esinlenen çarpıcı koleksiyonlarının sırrı, dokuları: Gösterişli kadifeler, göz alan payetler, işlemeli ipekler. Instagram'da kişisel hesapları ve markaları Attico üzerinden 500 binden fazla takipçiye ulaşan Tordini ve Ambrosio, “Kullanımı kolay, yeni bir gece giyimi kategorisi önermeye çalışıyoruz” diyor. “Müşterilerimizi, gösterişli parçaları alışık oldukları çerçevenin dışında hayal etmeleri için cesaretlendirmeye çalışıyoruz.” #heattico.com 


GECENİN KODLARI 
Attico 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonunda yakasına taşlı bir broş iliştirilmiş, omuzları hacimli elbiseleri pantolonlar tamamlıyor; bornozdan ilham alan anvelop elbiseler, gökkuşağı renkleri ve payetli dokusuyla alımlı bir gece elbisesine dönüşüyor; görünümlerde sarı mora, lame hardal rengine eşlik ediyor. Giorgia Tordini ve Gilda Ambrosio, gece giyiminin kodlarını kendi uslüpleriyle güncelliyor. 
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ZUBİZU MODA 


vakikikikie. 


SOFLIA SANCHEZ DE BETAK - CHUFY 
Arjantinli sanat yönetmeni ve moda danışmanı Sofia Sanchez de Betak, yıllar önce Lloyd & Co reklam ajansında çalışmak üzere New York'a taşınmış. Prestijli bir müşteri portföyü için ambalaj tasarımından S0S- 


yal medya planlamasına farklı alanlarda kreatif çözümler üretmiş; İLHAM VEREN ROTALAR ajanstan ayrıldıktan sonra Mami, Chloe, Tamara Mellon gibi markalar- Sofia Sanchez de Betak'ın yaşam stilini, ruhunu, 

dm : ela > Instagram hesabını ve markasını besleyen seyahatleri, la özgün içerikte projelerde işbirliği apn Moda haftalarında, çoğu Assoriline yayırenirclarıçıkan biriKitaba döMüRtE: zaman yok denecek kadar az makyajı ve sehayat tutkusunu yansıtan “Sofia Betak: Travels with Chufy”. Etkileyici görseller eklektik görünümlerle karşımıza çıkan Sofia'nın 2017 yılında kurduğu eşliğinde Sofia'nın deneyimlerini aktardığı kitaba konu 


markası, 160 bin takipçisi olan Instagram hesabıyla aynı adı taşıyor: a 


Chufy. Chufy, Sofia'nın seyahatlerinden besleniyor; her koleksiyonda dünyanın farklı bir noktasından esinleniyor ve parçalar, o bölgenin lokal zanaatkarlarıyla işbirliği yapılarak üretiliyor. Örneğin son koleksiyonuyla Chufy, Sofia Sanchez de Betak'ın ülkesine, Arjantin'e gidiyor. 


Koleksiyonda pilili akıcı elbiseler, pançolar, beyaz gömleklerle eküri NOTU 

binici pantolonları var; görünümleri kalın bileklikler, zincir kolyeler, Tasarım dünyasındaki trendleri ve son gelişmeleri 

maskülen botlar ve espadriller tamamlıyor. sofiasanchezdebetak.com ZUBİZU uygulamasından takip edebilirsiniz. 
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HARVEY NICHOLS 


THE ULMMATE LUXURY DESİGNER DESTİINATMON 


ROBERTO CAVALLI ALEXANDER MCGUEEN JIL SANDER ELIE SAAB SALVATORE FERRAGAMO TOM FORD BALMAIN and more... 
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GIZIA GATE SWAROVSKI PROJESİ İÇİN BİR KOLEKSİYON HAZIRLAYAN ZEYNEP TOSUN, KARİYERİNDE 
IO'UNCU YILI GERİDE BIRAKIRKEN YÖNÜNÜ TOPLUMDA KADININ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAK ÇALIŞMALARA ÇEVİRME KONUSUNDA KARARLI. 


Yazı ŞEBNEM DENKTAŞ Fotoğraf BARIŞ ÜSTEL 


Öncelikle son çalışmanızdan başlasak. Biraz anlatır mısınız Swarovski projesini? 

Gizia Gate Swarovski projesinin bir parçası olduğumuz bu projeyi bizlere getiren Gizia Gate'ti. 4 parçalık bir koleksiyondu benimki, bej, siyah ve gri tonlarından oluşan. Her bir elbise için 12 bin ila 20 bin arası Swarovski taş kullandık, bütün taşları belli motiflere göre oturttuk; hepsi tek tek el ile yapıştırıldı ve işlendi, bütün taşların bir arada en güzel durucağı şekilde ve en göze çarpacak şekilde, ahenk içinde olmasına dikkat ederek sürdürdük çalışmamızı. 


Anadolu kültüründen etkilenen teknikler kullanıyorsunuz tasarımlarınızda. Nasıl bir araştırma ve hazırlık süreci yaşıyorsunuz? 

Aslında ben her zaman Anadolu kültürüne, yani içinde dogup büyüdüğümüz bu zengin toprakların tarih kokan el işlerine hayrandım. Zaten küçüklüğümden beri anneannemin sandığından çıkan tel kırma örtüler, teyzem Filiz Akın'a dikilen kostümler ve annemin styling'iyle onları hayata nasıl geçirmem gerektiğini hep görmüş oldum. Bunların dışında 


her fırsatta Anadolu'yu gezerek yıllar içinde biriktirdiğim iğne oyaları, tel kırmalar bana hep ilham vermiştir ve bunları koleksiyonlarımda kullandım. Benim en büyük amaçlarımdan biri de bu muhteşem el işçiliğini bilen, Anadolu'da yaşayan ve kendi ayakları üstünde duran kadınlarımıza bir iş kapısı oluşturabilmek. Yıllardır bunun için sürdürüyorum çalışmalarımı. 


Size göre başarılı bir koleksiyonu tanımlarsanız.... 
Matematiği düzgün oturmuş, birbirini vurmayan parçaları olan, hedefine göre doğru tasarlanmış ve doğru oturtulmuş bir koleksiyon benim için başarılı bir koleksiyondur. 


Couture ve hazır giyim olmak üzere modanın iki temel alanında koleksiyonlarınız var. Nasıl geçişler yaşanıyor aralarında? 

Couture ve hazır giyim birbirinden çok farklı sektörler, ama biz bir markayız ve bir isimden çıktığı için ve fikirler aynı bünyerde harmanlandığı için detaylar, ana fikirler aksesuar veya temel mantıkla birbiriyle örtüşüyor. Couture bire bir 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ZUBİZU RÖPORTAJ 


“Bugüne kadar 20'ye yakın koleksiyon yaptım. 
Ben olgunlaştıkça koleksiyonlarım da benimle beraber olgunlaştı, çok özgür biri olduğum için hata da yapıyorum ama hatalarımdan ders çıkarıyorum.” 


çalışma ve çok uzun saatler, aşırı detaycılık gerektiriyor. Vücut tiplerini çok çok iyi bilip doğru analizi yapıyor olabilmek couture'ün temel taşı. Ayrıca couture insan psikolojisiyle direkt ilgili. Müşteri geldiği zaman ağzından çıkan kelimeler, anlatış biçimi ve hareketlerini analiz ederek ihityaca göre bir iş çıkarmak durumundayız. Hazır giyim biraz daha genele hitap ediyor, ama yine de sattığınız ülkedeki vücut tipleri, insanların satın alma alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak koleksiyon hazırlamak durumundasınız. 


Önümüzde İstanbul Fashion Week var. Nasıl bir koleksiyon ve şov bizi bekliyor olacak? 
Sürpriz olsun; şaşırtmayı her zaman seviyorum! 


2018 yazı için okurlarımız neler beklemeli? Giyim-kuşama 
dair ipuçları verebilir misiniz? 

2018 yazında daha renkli ve bol desenli bir sezon bekliyor 
bizi. Cıvıl cıvıl denecek türden, acayip uçuşan kumaşlar ve hareketli elbiseler, bluzlar olacak. Kıyafetler çok renkli ve iddialı olduğundan bu sefer de bunları dengelemek zor olacak. Ama mesela stilinize göre uygun olan bir şeyi çok renkli ayakkabı ve çantalarla da kombinleyebilirsiniz. Göze batmayacak dengeyi yaratıp ya da içinden seçeceğiniz renklerden sade renklerle kombin yapabilirsiniz, yani tek renklerle. 


Geriye dönüp baktığınızda bu noktaya ulaşırken yaşadıklarınızı nasıl değerlendirirsiniz? 10 yılı özetlerseniz... Kaç koleksiyon oldu? Dünden bugüne nasıl değişti, gelişti Zeynep Tosun? 

Bugüne kadar 20'ye yakın koleksiyon yaptım. Ben olgunlaştıkça koleksiyonlarım da benimle beraber olgunlaştı, çok özgür biri olduğum için hata da yapıyorum ama hatalarımdan 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ders çıkarıyorum, hayatımın sonuna kadar da öğrenmeye devam edeceğim. Tabii tekniğim inanılmaz gelişti, birçok konuda profesyonelleştim, ama o amatör ruhu da kaybetmediğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman 2 kere 2 eşittir 4 demiyorum, çünkü moda öyle bir şey değil. Özellikle her gün öğrenmeye devam edeceğim, çünkü hayatın her alanında her gün yeni bir şey öğrenmiyorsanız kendinizi kapatıyorsunuz demektir. Moda yolculuğum benim için çok güzel bir macera oldu ve olmaya da devam edecek. 


Kendi cümlelerinizle kendi tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 
Bohem ama yine de şık ve iddialı, kendine güvenen, eklektik ve yenilikçi. 


Moda eğitiminiz sırasında sektöre yavaş yavaş ilk adımları atarken sizi şaşırtan şeyler oldu mu? Beklemediğiniz, kolay alışamadığınız... 

Evet, mesela 6 ayda bir koleksiyon yapmaya hala alışamadım (gülüyor). Şu anki aklım olsa kesinlikle üretimi daha kolay ve daha küçük bir ekip gerektiren bir şey yapardım. Mesela çanta, aksesuar ve takı yapardım. Benim gönlümde bu yattığı için bunu yaptım ama inanılmaz yorucuymuş ve hiçbir zaman hafiflemiyor. Beni en çok şaşırtan bu olmuştu. 


İlham perileriniz var mı? 

Evet. Başta kendi hayatım. Sonra sokakta yürüyen herkes benim için ilham perisi olabiliyor, karşımdaki kişinin herhangi bir davranışı bile benim için bir şekilde ilham kaynağı olabiliyor. Bir insanın umursamazlığı bile tasarım olarak bana yansıyabiliyor mesela. Ama isim vermem gerekirse başta annem, sonra Mahizer Aytaş, Carine Roitfeld ve Chloe Sevigny'i sayabilirim. 
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ZUBİZU RÖPORTAJ 


Modanın her kadının hayatında yeri var... Ancak ülkemizde hala bu kültür tam oturmadı gibi... Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Aslında kültürümüz bu konuda çok zengin. Ama bence gelenekselden moderne geçişte eksiklikler var. Geleneksel değerler biraz geri plana itildi, bir tarafta çok fazla Avrupa ve Amerika özentiliği var, bir taraftan tam tersi modem olmayan Türk işlerinin kullanımı söz konusu ama neyse ki biz varız ve bunların ortasını buluyoruz! Önemli bir moda tarihi var ülkemizde, sadece biraz araştırmak lazım. 
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10'uncu yıl ve bundan sonrası için neler planlıyorsunuz? 
Bundan sonraki 10 yıl için en büyük hedefim, Anadolu'da işe ihtiyacı olan kadınlar için el işçiliği yaparak para kazandıkları atölyeler açmak ve onların yaptıkları şeyleri şimdi yaptığım gibi koleksiyonlarımda kullanmak. Modaya farklı bir noktadan bakıyorum artık ve sektöre farklı bir anlam ve boyut kazandırabilmek istiyorum. Satacağım bir tasarımla bir başkasına yardım etmiş olmak, hikayesi olan şeyler yaratmak ve kadınların birbirine bu şekilde destek oluşunu bütün dünyaya duyurmak ve bu felsefeyi oturtmak istiyorum. 
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Şu an sınırsız bütçeniz olsaydı ne yapardınız? 

Kendi çabalarımla zor şartlarda yapabildiğim Anadolu'nun her köşesindeki kadınlara iş verme çalışmalarımı kurumlaştırırdım. Yani her yerde kadın atölyeleri açardım ve kadınlar rahat bir ortamda güzelce çalışabilirlerdi. Her türlü malzemeyi alıp, üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri, onlara ekmek kapısı olabilecek atölyeler kurardım. Böylece hem kadınlara el işinden para kazanabilecekleri iş imkanı yaratılmış olacak hem de geleneksel el işlerimiz nesilden nesile düzgünce aktarabilirdi. 


Artık online fashion ve online commerce gibi gerçeklerden bahsedebiliriz. Sizin bu gelişmelerle aranız nasıl? Projeleriniz var mi? 

Yaşadığımız çağ teknoloji çağı ve gerisinde kaldığınız anda unutulmaya mahkumsunuz. Artık insanlar alışveriş yapmak istediklerinde hemen internete giriyorlar, instagram'ınıza bakıyorlar. Bu durum bizim gibi fason üretim ile satış yapmayan firmalar için e-commerce'u biraz zorlaştırıyor, çünkü ürünlerimiz daha yavaş bir döngüde kişiye özel gibi ilerliyor. 
Ama yine de bu alanda varlık göstermeye çalışıyoruz. 


Kafanızda hangi prensip ve ideallerle tasarım yapıyorsunuz? Dünyada ve sektörde yaşananlar sizi ne derece etkiliyor? Zeynep Tosun prensipleri var mı? 

Tasarımlarımızın insanlara fayda sağlamasını istiyoruz. Bu yüzden kadınları destekleyen ve gelişimlerine yardımcı olan projeler yürütüyoruz. O yüzden dünyada yaşananlara bakınca moda sektörünün de olan bitene yardım etmesi gerektigini ve bu tür projelerin daha çok öne çıkması gerektiğini görüyorum. Tamam, mesela çok büyük markalar modayı sanat ve sinema ile birleştiriyorlar, ama topluma bir yardım görmüyoruz. Mesela mülteciler hakkında kimse bir şey yapmıyor, bizce olması gereken prensipler dünyaya yardım edilmek üzere tüketimin olması. Bir toplumda kadın ne kadar güçlüyse o toplumda herkes daha güçlü olur, herkese saygı duyulur. Kadın toplumları kalkındıran en önemli varlıktır. 


Moda teknolojisi diye bir şeyden söz edebiliriz artık. Kumaş teknolojisi, LED elbiseler... Sizin bu teknolojilerle ilişkiniz nasıl? 

Teknolojik kumaşları işimiz gereği takip ediyoruz ve bazı projelerde kullanıyoruz, ama bizim her gün yaptığımız işte bu türlü led elbiseler vs kullanmak zor işimizin doğası gereği. 
Ama mesela baskılı kumaşlarda, aksesuarlarda ya da deri detaylarında, kesimlerde teknolojiyi tabii ki kullanıyoruz. 


Moda ve lükste sürdürülebilirlik artık çok önemli bir kavram. Bu konuda çalışmalarınız var mı? 

Biz çoktan başladık ve yerimizi aldık. Kullandığımız kumaşlardan bazıları geridönüşüm ile elde edilenler. Bu konuda çok bilinçli üreticilerle çalışıyoruz; mesela Söktaş firması ile birtakım çalışmalarımız oldu. Bu konuda hem ülkemizde hem de dünyada örnek firmalardan. İleriki dönemlerde sürdürülebilirliği de içine alarak farklı ayakları olan büyük projeler yapmayı hedefliyoruz. 


Kendinizi kritik eder misiniz? Evetse, neler söylersiniz kendinize? 

Pek düzenli olamıyorum ve geç kalıyorum bazı şeylere, bunun da sebebi çok fazla işim olması. Matematiğini doğru oturtamadığım koleksiyonlar oluyor bazen, ama sonunda zarar görmeyecek şekilde toparlıyorum işleri. 


Sizden giyinen ünlüler var mı? Kimi giydirmek isterdiniz? 

Lady Gaga, Kate Hudson, Nicole Scherzinger, Rita Ora, Jour- dan Dunn, Jessie | gibi isimler var. Jessica Chastain'ı bir gün benim tasarımlarımdan birini giyerken görmeyi çok isterim. 


TED Talks'a davet edilseydiniz nasıl bir konuşma yapardınız? 
Kesinlikle Moda ve Psikoloji üzerine bir konuşma yapardım. 


2018 için hayalleriniz? 

Barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir ülke, dünya. Herkesin birbirine saygı ve sevgi ile yaklaştığı ve suç oranlarının azaldığı günler hayal ediyorum. n 
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VACHERON CONSTANTIN 
Harmony Complete Calendar 


Deri kayışlı saat 


4 


> 
» 


ZUBİZU HEDİYE 


SEVGİ 


YÜZYILLAR ÖNCE 
AZİZ VALENTINE'IN GİZLİCE 
KIYDIĞI NİKAHLARA DAYANAN 
TARİHÇESİYLE HAYATLARIMIZDA 
ÖLÜMSÜZLEŞEN 
14 ŞUBAT TARİHİ, TATLI BİR 
TELAŞIN DA HABERCİSİDİR. 
AŞKIMIZI GÖSTERMEK 
İÇİN NASIL BİR HEDİYE 
SEÇMELİYİZ? 
MODERN DOKUNUŞLARLA 
ZAMANIN RUHUNA AYAK 
UYDURAN BU KLASİK 
TASARIMLAR, SEVDİKLERİNİZİN 
HATIRALARINDA ÖMÜR BOYU 
KALACAK... 


Yapım DİDEM DAYICIOĞLU 
Fotoğraf MUSTAFA NURDOĞDU 
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Çiçekformlu küpe OUADRAN, 
Pırlanta kasalı saat ROGER DUBUI!S Velvet 


Lacivert kadranlı saat 
PANERAI Luminor Due 3 Days Automatic Titanio 


Pırlanta detaylı yüzükler ALTINBAŞ 


Kadife kadran ve kayış detaylı saa 
HUBLOT Big Bang One Clıck Ita 


e i ZUBİZU DEKORASYON ev YE, dl i hk 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al Mt AY 4 ŞUBAT TA SEVGİLİNİZİ SADE AMA BİR O KADAR DA SIRA DIŞI BİR BUKETLE va O K MUTLU ETMEK İSTER MİYDİNİZ? ÇİÇEK TASARIMCILARINA GÖRE 2018, İFLAH 

i el OLMAZ ROMANTİKLERİN YILI. SİZ DE ONLARDAN BİRİYSENİZ VE BU ÖZEL GÜNDE ii FARK YARATMANIN PEŞİNDEYSENİZ, SENİ SEVİYORUM DİYEBİLMENİN EN ZARİF 


DAN 1 KİÇ — YOLLARINI ZUBİZU'YA ÖZEL HAZIRLANAN BU TASARIMLARDA KEŞFEDİN. 


Yapım RANA KORGÜL Fotoğraf BURAK TEOMAN 


MASUMİYET ÇAĞI 
Hana Flower Shop'ın ZUBİZU için hazırladığı bu tasarımda ağaç kabuğu üzerinde cappuccino güller ve yogi orkidelerle hazırlanan sütlü kahve ve karamel tonlarındaki ağırbaşlı aranjmanda hypericum ve okaliptüs de yer alıyor. Diğer tasarım ise pembe güller ve beyaz cymbidium orkidelerden oluşan sade ve şık bir düzenleme. Burada ayrıca ortanca, brunia, hypericum ve renkli okaliptüs kullanılmış. 
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ZUBİZU DEKORASYON 


TUTKULU AŞK 


Siyane Flowers'ın en beğenilen tasarımları içinde klasikleşmiş kalpli kutular ve kırmızı gül düzenlemeleri var. Aynı zamanda kırmızı güllerden 

sıkılan ama romantizmden vazgeçmek istemeyenler için de beyaz lilyum, yeşil anthrium ve beyaz güllerden oluşan, görüntüsü kadar kokusu da olan çarpıcı bir buket mevcut. Dev külah aranjmanı da sıra dışı olmak isteyenler için ideal. 
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DOĞANIN BÜYÜSÜ 


Vesaire'nin ZUBİZU üyeleri için tasarladığı buromantik 


bukette erengüller, şebboylar, laleler, katmerli İngiliz gülleri 


ve tüm bunları birleştiren garnitürler ve doğal kurular dikkat çekiyor. Buket hanımlariçin,sandık ile yaka iğnesi ve papyon kombini erkekler için düşünülmüş. 
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MEVSİM RENKLERİ 


Miss Bloom tasarımlarında mevsim çiçekleri ile kış günü bahar tazeliği sunan, çok kırmızı olmayan ama içinde sadece minik kırmızı dokunuşları olan düzenlemeler var. Çiçekler, sezonun 


moda renklerini takip ediyor. 
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Hediyesi 


ik SENE SONBAHARLA BİRLİKTE HAYATIMIZA GİREN KESTANE BASİT BİR : YEMİŞ OLABİLİR, AMA GÜNÜMÜZ GASTRONOMİ DÜNYASINDAKİ 


çay” 


y e KÜĞÜMSEN MEY ECR KADAR ÖNEMLİ. 


Le 


, e 


üyüldelinizin sobaciie kızârtarak tükettiği kestane, bugün saygın şeflerin malzeme 

listelerinde önemli bir. yer tutuyor. Çorbası, püresi, kreması, risotto'su, suflesi derken bu 

basit yemiş en kârmaşık Vag yıldızlı menülerde bile kendine yer bulmayı başarıyor. 
Peki, kerameti neresinde? 

Herşeyden önce, sıra dışı malzeme arayışındaki şefler için biçilmiş kaftan. Besleyici özelliklerinin yanı sıra doygun lezzeti de kendini hemen belli ediyor ve yemeklerde fark yaratıyor. Eylül ayında başlayan mevsimi şubata kadar devam ettiğinden, taze kestane bulmak da oldukça kolay. Tüm bu faktörler bir araya gelince, bu değerli yemişten leziz tatlar yaratmak da şeflerin maharetine kalıyor. D.ream bünyesindeki seçkin adreslerden Mezzaluna, Parle ve Delimonti'nin şefleri, bu değerli malzemeyi kullanarak yarattıkları lezzetleri ZUBİZU okurlarıyla paylaştı. 


EE 


ZUBİZU GASTRONOMİ 


DELİMONTİ - KESTANELİ PEYNİR MOUSSE // 1 porsiyon 


50 g Balıkesir tatlı lor peyniri - 1 g Portakal rendesi - 1 g Misket limonu rendesi - 40 g Krema 
10 g Rize Övit balı - 10 g Bursa kestane şekeri - 2 g Kastamonu elma pekmezi - 10 g Nar taneleri - 1 yaprak taze nane 


Balıkesir tatlı lor peyniri ve krema bir kabın içinde karıştırılır. Daha sonra Rize Övit balı, portakal ve misket limonu rendesi ilave edilerek mousse hazırlanır. Bu karışım, dolapta yoğun kıvama gelene kadar soğutulur. 
Servis sırasında küçük parçalar şeklinde Bursa kestane şekerleri ve Kastamonu elma pekmezi mousse'un üzerine eklenir. Nar taneleri ve taze nane üstüne serpilerek, tatlı servise hazır hale getirilir. 
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MEZZALUNA - KESTANELİ ÇORBA 


500 g Kestane - 250 g Yeşil mercimek 

150 g Kuru soğan - 10 g Sarımsak - 50 g Kereviz 
5 g Maydanoz - 5 g Fesleğen - 150 g Domates 
1,5 kgSu -10g Tuz - 10 g Karabiber 

50 g Zeytinyağı 


Kestaneler bıçak yardımı ile kesilir ve fırınlanıp, soyulur. Orta boy bir tencereye; akşamdan ıslattığımız mercimek, küp doğranmış kuru 

soğan, zeytinyağı, sarımsak, kereviz ve soyulmuş kestaneler eklenir, 3 - 5 dakika sotelenir ve su 
ilave edilerek, pişmeye bırakılır. Pişmeye 15 
dakika kadar kala, tencerenin içerisine soyulmuş domates, maydanoz, tuz, karabiber ve fesleğen yaprakları eklenir ve bir taşım kaynatılıp, ocaktan alınır. Blender ile pürüzsüz olana kadar çekilir ve süzdürülür. Karışım; çorba kasesine konulur ve kurutulmuş ekmek parçaları ile servis edilir. 


PARLE - MONT BLANC 


250 g Kestane şekeri - 29 g Alba yağ - 29 g Esmer şeker 

40 g Toz badem - 1 adet limon kabuğu 

Çikolata sosu: 200 g Süt - 300 g Bitter çikolata - 200 g Krema 
40 g Toz badem - 1 adet vanilye çubuğu 


Kestane, alba yağı ve toz şeker mikserde çırpılır. İçine yumurta sarısı ilave edilir. Sonrasında, badem, kabartma tozu ve limon kabuğu eklenerek 4 dakika çırpılır. Kalıplara dökülen kestaneli kek 180 9C'de pişirilir. Vanilya çubuğu, krema ve süt kaynatılıp ocaktan aldıktan sonra çikolata ilave edilerek karıştırılır. Oda sıcaklığında bekletilir ve kekin üzerine dökülür. 
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ZUBİZU TEKNOLOJİ 


TASARIMIN 
PERFORMANSLA 
ZARIF DANSI 


Yazı AHU YILDIZ 


es sistemleri alanında ardı arkası kesilmeyen yenilikler müzik dinlemenin 

kendisini de bir sanat haline getirdi. Dünyaca ünlü ses sistemleri üreticileri 

çıkardıkları her üründe teknolojinin sınırlarını zorlayarak performans çıtasını yükseltirken, imza attıkları iddialı ve ilginç tasarımlarla estetik algımızı hiç olmadığı kadar derinleştiriyor. Soyut bir sanat eseri misali duvara monte edilen ses modüllerinden köşe bucağa saklamak yerine başköşeye yerleştireceğiniz şık hoparlörler ve havuz partilerinin vazgeçilmezi olacak taşınabilir hoparlörlere dek her zevke ve ihtiyaca hitap eden birçok yeni seçenek bekliyor sizi. 


ORADA BİR HOPARLÖR GÖRDÜM SANKİ: 

BANG&OLUFSEN BEOSOUND SHAPE 

Odanızın tasarımıyla bütünleşen, hatta bütünleşmekle kalmayıp olağanüstü zarif bir detay olarak tasarımın odak noktasına dönüşen bir hoparlör sistemi hayal edin. Ya da boşuna yorulmayın, çünkü Bang & Olufsen onu zaten tasarladı. BeoSound Shape adlı sistem altıgen panellerden oluşan tasarımıyla aklınıza gelebilecek her ölçü ve modelde, dilediğiniz biçimde duvara monte edebileceğiniz bir hoparlör sistemi. Son teknoloji ürünü hoparlörler, amplifikatörler ve akustik paneller BeoSound Shape'in gizli kahramanları ve görevleri ses performansını en üst düzeye çıkarmak. Sisteminizi en az altı modülle kişiselleştirebilirsiniz, ama daha fazlasını istiyorsanız ne âlâ, dilediğiniz kadar modül eklemeniz mümkün. Üstelik yeşil, mavi, gri, siyah hatta pembeye dek uzanan renk yelpazesiyle duvarınızda özgün Sanat eserinizi yaratabilirsiniz. Kablosuz hoparlör sistemi mobil cihazlardan müzik akışı sağlayabiliyor ve diğer Bang & Olufsen ürünleriyle uyumlu. 
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ZUBİZU TEKNOLOJİ 


BOWERS & WILKINS'TEN YENİ EFSANE: 702 S2 

1966 yılında John Bowers ve Peter Hayward'ın İngiltere'de kurduğu Bowers & 
Wilkins, bilgi ve deneyimini ileri teknoloji ve modern tasarımlarla bir araya getirerek müzik dinleme sanatını her seferinde bir adım ileriye taşıyor. 702 S2 ise bu felsefenin son ürünü. Üç Aerofoil bas konisi ve güçlü bir yüksek frekans hoparlörü barındıran 702 S2 tüm ses spektrumunu kapsayan performansıyla bulunduğu alanı gerçek bir sahneye dönüştürüyor. Yekpare alüminyum bloğundan şekillendirilen katı gövdeli yüksek frekans hoparlörü kristal berraklığında sesler üretilmesini sağlıyor. Yüksek frekans hoparlörünün en önemli özelliklerinden biri, 700 Serisi'ne özel geliştirilen Carbon Dome, yani karbon koni teknolojisi. Bu teknoloji sesin netliğini artırıyor ve detayları öne çıkarıyor. Bir diğer önemli özellik ise B&W'nin ilk kez 800 Serisi'nde yer alan ve orta menzil performansında Kevlar'dan beri en radikal değişimi temsil eden tescilli Continuum koni. Continuum materyali sayesinde orta menzil performansı neredeyse hiç bozulmadan, etkin biçimde dağılıyor. 
Şirket materyalin tam olarak neden yapıldığını açıklamıyor, ama Kevlar'dan daha iyi sonik tepki veren, metal dokuma bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Şık tasarımıyla da her ortamda göz dolduran 702 2'nin üç renk seçeneği mevcut: Parlak siyah, saten beyazı ve kırmızı ceviz. 
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ZUBİZU TEKNOLOJİ 


JBUDEN EN GÜÇLÜ TAŞINABİLİR 

HOPARLÖR: BOOMBOX 

Kurucusu James Bullough Lansing'in baş harflerini taşıyan JBL, 1946'dan beri ses sistemlerine getirdiği yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle odyofillerin vazgeçemediği bir marka. JBLnin taşınabilir Bluetooth hoparlörü Boombox, sugeçirmez oluşuy- la yenilikçi ve yaratıcı çözümler hanesine layıkıyla yazdırıyor adını. 20,000 mAh bataryasıyla iki USB çıkışından şarj edilebilen Boombox'ı bir kez şarj ettikten sonra 24 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Üstelik sugeçirmezlik özelliği sayesinde en çılgın havuz partilerine bile dayanacak kadar sağlam. Kapalı ortam ve açık hava olmak üzere iki ayrı ses modu var. Tek bir tuşa basarak Bluetooth menzili altındaki 100'den fazla JBL Connect * özellikli hoparlöre bağlanabiliyor. Boombox'ın bir diğer özelliği 5.25 kilogramlık ağırlığıyla JBL'nin şimdiye kadar tasarladığı en büyük taşınabilir hoparlör olması. 


EVRİMİN FRANSIZ HALİ: 

MAESTRO UTOPIA EVO 

35 yılı aşkın süredir ses sistemleri alanında 
saygın bir şöhret edinen Fransız üretici Focal'ın övünç kaynaklarından biri de hoparlörden kulaklığa, hatta hoparlör kabinlerine dek her ürününü tamamen Fransa'da tasarlayıp üretiyor oluşu. 2008'de çıkarmaya başladığı hoparlör serisi Utopia Ill'ün yeni özel edisyonu Evo da bir istisna değil: Yüzde yüz Fransız. İsmindeki “evo” uzantısı “evrim” sözcüğünü temsil ediyor; başka bir deyişle Utopia Ill'ün evrimleşmiş hali. Teknik özellikleri, performansı ve tasarımı piyasaya çıktığından beri odyofillerin büyük beğenisini kazanan Utopia Ill'ün çizgisinde, ancak elbette onun bir adım ilerisinde. Orta sınıf frekans aralıkları artık daha belirgin, ayrıca Focal'ın son yenilikleri olan Tuned Mass Damping süspansiyonu ve Neutral Inductance Circuit (Nötr Endüktans Devresi) sistemiyle donatıldı. Her ikisinin de amacı ses bozulmalarını azaltmak ve performansı yükseltmek. Fonksiyonel ve iddialı tasarımı da her mekanda dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor. Otomotiv endüstrisinden ilham alan üç rengi mevcut: İngiliz yarış yeşili, metalik mavi ve kül grisi. Klasiklerden vazgeçmeyenler için beyaz ve siyah versiyonları da var. 
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MARANTZ AİLESİ'NE YENİ ÜYE: HD-CD1 

Marantz'ın HD serisinin üçüncü üyesiyle tanışın: HD-CD1 CD çalar. Serinin yeni üyesi aynı kompakt forma sahip olduğu HD-AMP1 amplifikatörünü mükemmelen tamamlıyor. Ancak istenirse tek başına CD çalar olarak da kullanılabiliyor. Kompakt tasarımına rağmen Marantz'ı alanının liderlerinden biri yapan tüm teknolojiler HD-CD1'de var. Tasarımın kalbinde atan sistem ise Marantz'ın HDAM Hiper Dinamik Amplifikatör Modülleri. Yaygın kullanılan “çip” amyplifikatörlerin tersine bu minyatür amplifikatörler en yüksek ses kalitesine ulaşmak için ayrı parçalardan imal ediliyor. CD çaların bir diğer önemli teknik özelliği en düşük distorsiyon seviyesiyle geniş dinamik ses ve frekans aralığı sağlayan son nesil HDAM-SA2 teknolojisi. CD aktarma mekanizması diski hatasız okuyarak bu veriyi yüksek çözünürlüklü dijital-analog dönüştürücüsü Cirrus Logis'e gönderdiğinde benzersiz bir müzik ziyafeti yaşamaya hazır olun. 


Mmâraniz 


SIRA DIŞI TASARIM: 

VIVID AUDIO GIYA GT SPIRIT 

Vivid Audio kelimenin gerçek anlamıyla ses getiren tasarımlara imza atan bir şirket. Şirketin baş tasarımcısı — ve ortağı — Laurence Dickie'nin karından bacaklı deniz yaratıklardan ilham alarak tasarladığı Giya G1 hoparlörü 2008'de çıktığında hem performansı hem de sıra dışı tarzıyla alkış toplamıştı. Giya G1 Spirit onun ruhunu ve tarzını koruyan, ama teknik özellikleriyle bir basamak yükselmeyi başaran varisi. Giya G1 Spirit'in fiber kuvvetlendirilmiş plastik reçineden yapılan kabini hem sıradan kabinlerden daha dirençli ve hafif hem de distorsiyon sorunlarına geçit vermiyor. 1.6 
metre uzunluğunda, 86 kilo ağırlığındaki hoparlörde yeni geliştirilmiş beş sürücü mevcut. Yeniden tasarlanan yüksek frekans hoparlörleri de ani bas sesleri ya da tiz sesleri tüm nüanslarıyla yeniden üretiyor. Bulunduğu her ortamı güzelleştiren yaratıcı tasarımı ve üstün performansıyla bu hoparlör müziğin ruhundan anlıyor. 
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ZUBİZU TEKNOLOJİ 


BANG & OLUFSEN TARİH YAZMAYA 

DEVAM EDİYOR: BEOLAB 50 

Danimarkalı Bang & Olufsen'ın 90'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 2015'te piyasaya çıkan BeolLab 90 
hala ses teknolojileri alanında bir devrim olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla yeni hoparlörü BeolLab 50 
ile Bang & Olufsen'in tarih yazmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Ağabeyi konumundaki BeoLab 90'la birçok ortak özellik barındıran BeoLab 50 salonunuzun başköşesine yerleştirmeyi tercih edeceğiniz türden bir tasarıma sahip. Yuvarlatılmış kaide üzerinde yükselen alüminyum detaylar ve meşe ızgaraların içinde toplamda 2100 vatlık güç üreten gerçek bir teknoloji şaheseri var. Kullandığı akustik lens teknolojisinin amacı distorsiyonu ve sesin duvara yansımasını en aza indirerek ses deneyimini zenginleştirmek. 
Active Room Compensation adı verilen bir diğer teknoloji ise harici mikrofonlar yardımıyla hoparlörün bulunduğu ortamın akustiğini analiz ediyor ve ideal dengeleme filtrelerini uygulayarak mümkün olan en iyi sesi üretiyor. 


DEVIALET'NİN TEKNOLOJİYE 

LATİF ARMAĞANI: PHANTOM ELEVATE 

Devialet 2007'de Paris'te kurulduğunda yeni bir teknolojinin kanatları altındaydı: Analog Digital Hybrid (ADH). Deneyimli ses mühendisi Pierre-Emmanuel Calmel'in 2004'te geliştirdiği ve “analog amplifikasyonun sofistikeliğini dijital amplifikasyonun gücü ve kompaktlığıyla birlikte yansıtan” patentli teknoloji üst düzey amplifikatörler arasında çığır 


lü bas seslerine kadar müziği tüm berraklığıyla duymanızı sağlıyor. En fazla öne çıkan özelliği yeni güç amplifikatörü performansını daha da artıran yeni nesil ADH2 teknolojisi barındırıyor olması. 


açtı. 2015'te çıkan kablosuz aktif hoparlör Phantom, Devialet'in iddialı yaklaşımında haksız olmadığını dosta düşmana 

i kanıtladı. Yeni Phantom Elevate ise Phantom ailesinin giriş k. seviyesindeki ürünü, ancak 1200 vatlık gücü onu yine rakipke, “Nİ siz kılıyor. Neredeyse her ortamda en tiz notalardan en güç-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ZUBİZU SANAT 


DİSİPLİNLER ARASI 
SANATSAL PASLAŞMALAR 


ANSEN ATİLLA, RESİM, HEYKEL, SİNEMA VE FOTOĞRAF GİBİ FARKLI ALANLARDAN İZLER TAŞIYAN SIRA DIŞI YAPITLARIYLA DİJİTAL SANATIN SINIRLARINI ZORLUYOR. 
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ağdaş Türk sanatının gündemdeki isimlerinden Ansen Atilla'nın farkı, teknolojiyle yoğrulduğu- e gy'UZ günümüz dünyasında çağın hep bir adım ötesine geçebilmesi. Atilla'nın içinde temel resim bilgilerini barındıran bu yapıtlarını diğerlerinden ayıran, nasıl üretildiklerine dair izleyicinin aklında soru işaretleri oluşturması. Bilgisayar programlarının hazır kalıplarının dışına çıkan sanatçı, kullandığı tüm bu malzemeleri fırça darbeleriyle oluşturmuş gibi yapmayı başarıyor aslında. Tüm yapıtlarında izleyiciyi sanal bir dünyanın içine sokan bu teknik, dikkatle bakıldığında günlük yaşamda kullandığımız aksesuarlardan ibaret. Anlık çağrışımlarla devasa dünyalara dönüşen bu eserler, Türkiye'nin en önemli koleksiyonlarında yer buluyor. 


Dijital ortamda yarattığınız kompozisyonlarda mitolojik ve popüler imgeleri iç içe kullanıyorsunuz. Bize sanatınızın inceliklerinden bahsedebilir misiniz? 

Kısaca yapmak istediğimin ne olduğundan başlarsam, kendi kurallarını, kendi fiziğini, atmosferini kendimce betimleme- ye çalışırken bundan müthiş bir şekilde haz duyarak, yeterince eğlenmeye ve bunu da paylaşmaya çalışmak diyebilirim. 
Alışılmış disiplinlerin yapıtıma faydalı metotlarını harmanlayarak, disiplinler arası bir geçişin ürünlerini paylaşıyorum biranlamda. 


Tekniğiniz de oldukça sıra dışı... 

Evet, özellikle sinema ve fotoğraf alanlarındaki modelleme (çoğu zaman elle yaptığım modeller), pozlandırma ve sahnelerin oluşturulması, ışıklandırma gibi unsurların bir arada toplanıp, çoğu zaman kurgusal, bazen emprovize sonuçlarını dijital ortamda “iyileştirerek” tekrardan kurguluyorum. Bunun izlenebilmesi için birtakım baskı aşamalarını da geçtikten sonra izleyici ile buluşmasını bir anlamda gerçekleştirmiş oluyorum. Çoğu zaman “mutfak” diye tabir ettiğim bu prosesleri gerçekleştirdiğim kısmı pek paylaşmıyorken, şu sıralar Mixer'de sergilenen Banu Ünsal'ın küratörlüğünü üstlendiği “Unexpected” isimli sergide yer alan yapıtımda, oluşturma aşamalarının önemli bir bölümü olan iki figürümü yapıt ile beraber sergilemekteyim. Sergiyi 13 Ocak 2018 tarihine kadar izleyebilirsiniz. 


Kariyerinize dijital sanat alanında mı başladınız? 
Hayır. Küçüklüğümden beri resim yapıyorum. Liseyi Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nde bitirdim;ardından MSÜ'de lisans 


eğitimimi tamamladım. Sinema sektöründe, sanat yönetimi hakkında kısa bir tecrübem oldu, ancak bu tecrübemi kısa tutmam benim artık sanatımı oluşturmam açısından alınmış bir karardı. Ve bu kısa zamanlı sinema tecrübesi sanatımda büyük rol oynadı. Gerek teknik gerek görgü anlamında çok belirleyici oldu. Lisans programım üniversitede resim üzerineydi. Resim-heykel, sinema-fotoğraf gibi disiplinler arası paslaşmalar şu anki sanatımı tetikledi. Dijital mecranın olanakları ve hızlı sonuç imkanları bu disiplinlerden kopmadan kendi dilimi oluşturma serüvenimin başlangıcı oldu. 


Etkisi altında kaldığınız sanatçılar kimler? 

Sinemanın en büyük ustası Stanley Kubrick benim için tanrıdan sonra gelen en büyük yaratıcı. Kılavuzum o oldu diyebilirim. 


Sanata ilginizi ilk kez ne zaman keşfettiniz? 

2 yaşımda kağıt ve kalem merakım ailemin dikkatini çekmiş. 
Eğitim hayatım boyunca çizdim, karaladım, boyadım, oluşturdum. 


Eserlerinizin üretim aşamasından bahsedebilir misiniz? Örneğin; farklı dokuları kolajlayıp birlikte kullanmanız oldukça dikkat çekici. 

Sadece dokuları değil, el ile yapılmış farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan figürlerin de katılımı çoktur ve yapıtın adeta figüranlarını oluşturur diyebilirim. 
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ZUBİZU SANAT 


Bir kompozisyon yaratırken önce genel olarak sahneyi mi hayal ediyorsunuz yoksa tek bir figür üzerinden hareket edip, kompozisyonu o karakter üzerinden mi kurguluyorsunuz? 

Bu değişir, çoğu zaman kurgusal, bazen sezgisel davrandığım i olur. Bu aklınızdaki yahut sürprizlere açık olduğunuz anlarda G tekrar değerlendirerek bazen o anda müdahil olarak katıldı- i ğınız ya da kurabileceğiniz bir şeydir. 


Yaratım sürecinizden bahsedebilir misiniz? 

Bu süreç, adı üzerinde hep devam eden eklektik bir durum. 
Durmayan bir zihniniz ve elinize her geçirdiğinizi sorgulayan, inceleyen, toplayabilen bir durumunuz varsa ortaya sizden, size ait yeni bir söz, bir ifade biçiminin çıkmaması nerdeyse imkansız. Bu hayatı nasıl yaşadığınızdan, ne yapacağınıza, nasıl hareket edeceğinize kadar sizi yönlendiri.. Her firsat, her zaman dilimi benim için yaratım sürecinin bir anıdır. 


Dijital mecrada sanat eseri üretmenin zorlukları neler? 
Teknik kabiliyet ve donanımla ilgili ustalıklarınız arttıkça böyle bir zorluktan artık bahsetmiyoruz. İlk başlarda ana akım disiplinlerin sahada ve algıdaki hakimiyeti son 15 yılda çok kırıldı ve farklı medyumların dahil olması -dijital olsun farklı alanlar olsun- hatta felsefede ve sosyolojide olsun tüm alanların dahil olduğu toplu bir hareketten, disiplinler alanındaki geçiş hızı ve saydamlığından bahsetmek daha doğru artık. 


İzleyiciler eserlerinizden neden etkileniyor sizce? 

Şu ana kadar bahsettiğim tüm bu şeylerin hasılını yansıtabildiğimi gördüklerini düşündüğümde, ortaya çıkan yeni ifade biçiminden etkilendiklerine, hatta neyi nasıl yaptığıma kadar merakla izlediklerine pek çok kez şahit oluyorum. 


Tekniğiniz özelinde sanat piyasasında farklılaştığınız noktalar neler? 

Her sanatçı farklı metotları kullanarak farklı şekilde üsluplaşır. Benim dilim kendi yapıtlarımda seçilir ve farklılaşır, özgün bir dilim olduğunu gözlemlersiniz, bunlar hep farklılıklar. Sanat da tüm bu farklılıkların bir bütünüdür. 


Video alanında da eserler ürettiniz mi? Üretmediyseniz planlarınız arasında var mı? 

Her şey olabilir, her şeyi değerlendirebiliyorsam neden olmasın... 
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“Mixer'de Banu Ünsal'ın küratörlüğünü üstlendiği Unexpected isimli sergide yer alan çalışmamda, oluşturma aşamalarının önemli bir bölümü olan iki figürümü yapıt ile beraber sergilemekteyim.” 


Bu aralar üzerinde çalışmaktan büyük keyif aldığınız bir çalışmanız var mı? 

Şu sıralar aşamalı olarak mutfağımdan paylaştığım şeylerle ortaya çıkan yapıtın arasındaki serüvenle ilgileniyorum. 
İzleyici ile paylaşıp üzerinde şaşkınlıkla konuşabilmeyi çok önemli buluyorum. 


Türkiye'de son yıllarda çağdaş sanata ve özellikle genç çağdaş sanatçılara ilgi arttı. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Koleksiyonerlerin çağdaş sanata, özellikle dijital ve video sanatına yönelişini neye bağlıyorsunuz? 


Bu alan çok farklı bir konu. Bunu değerlendiren insanlar var etrafta, ben şu değerlendirmeyi yapabilirim: Sanat yapıtı sadece piyasa ve koleksiyoner eksenlerinde yönetilen, ölçme biçimleri bu aktörlerden oluşan bir şey değil. Çok daha ötesinde. Sadece bu eksenler etrafında dönen bir sanatın ileride büyük zarar görmesi kaçınılmaz. Trendler hep geçici, zevklerin noktasından bakmak, anlık dürtülerin hareketleri ile zamana uygun davrandığını sanmak. 


Yakın zamanda bir serginiz olacak mı? 
2019'un bahar aylarında kişisel sergim olacak. m 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DA ZUBİZU REHBER 


ŞEHİRDE 
NELER 
OLUYOR? 


BAĞIMSIZ SİNEMANIN YÜKSELİŞİ, 
FARKLI MÜZİK ZEVKLERİNE HİTAP EDEN 
ÖZEL PERFORMANSLAR VE DAHASIYLA 
ŞEHİRDE YIL HIZLI BAŞLADI. ZUBİZU'NUN 
SEÇTİĞİ BU ETKİNLİKLER, SOĞUK KIŞIN 
ISISINI YÜKSELTMEK İÇİN BİREBİR. 


Yazı BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN 


Gillian Wearing, Self Portrait at 17 Years Old, 2003 


BANA BAK! 
4 MARTA DEK, PERA MÜZESİ 


irine baktığınızda tüm gerçekliğiyle onu mu 

görürsünüz, yoksa ona bakan gözlerden kendinizi 

mi? Sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden portreyi günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele alan Bana Bak! "la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat meraklılarının 
2018 ajandasının en üst sıralarında olması gereken bir 
etkinlik. Jean-Michel Basguiat'dan Eduardo Arroyo'ya, Cindy Sherman'dan Gillian Wearing'e uzanan farklı nesillerin vizyoner sanatçılarının bakış açısıyla portre pratiğine yakından bakan seçki, resim ve fotoğrafın gerçeklikle ilişkisinin de dahil olduğu yan diyaloglara da ışık tutuyor. 


Jean Michel Basguiat, Beast, 1983 
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LEONARDO DA VINCI EXPO: 
DAHI ISTANBUL'DA 
4 NİSAN DEK, UNIG MÜZE 


önesans döneminin büyük dahisi Leonardo 

Da Vinci, şimdiye dek düzenlenen en kapsamlı 

retrospektifi ile İstanbul'da. Dünyanın dört bir yanını ziyaret eden bu gezici serginin ziyaretçileri, yalnızca Da Vinci'nin eserlerine yakından bakmakla kalmıyor, aynı zamanda efsanevi sanatçının hayatına dair bilinmeyenleri de keşfediyor. İnteraktif öğeler de barındıran seçki, 200'ün üzerinde eseri 17 tematik alanda bir araya getiriyor. 


ASLINDA e 
23 MARTA DEK, ELGİZ MÜZESİ 


oplumsal temsiliyetten tanımlanamaz 

gerçekliklere, poz olgusundan kültürel 

hırsızlığa uzanan farklı temalarla Aslında, sanatseverleri görünenin ardındaki anlamları düşünmeye davet eden bir karma sergi. 
Temsiliyet kavramının 80'lerden bugüne açığa çıkan olasılıklarını, aralarında Tracey Emin, Cindy Sherman ve Hale Tenger'in de bulunduğu yerli ve yabancı sanatçıların gözünden irdeleyen seçki, farklı disiplinlerden 17 eseri bir araya getiriyor. 
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HAİLEY TUCK İ 
15 ŞUBAT, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ 


ağlam tekniği ve Billie Holiday, Regina Spektor ve 

Ella Fitzgerald'ın birleşimi olarak tanımlanabilecek 

muhteşem sesiyle yeni dönem caz sahnesinin parlayan yıldızı Hailey Tuck, dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaran performanslarıyla adından söz ettiriyor. 
Bugüne dek yayınladığı üç stüdyo albümünde hem doğup büyüdüğü Teksas'a hem de 18 yaşında taşınıp kariyerini şekillendirdiği Paris'e dair izler taşıyan Tuck'a ilk İstanbul sahnesinde Eric Harland, Joe Sanders ve Rick Simpson eşlik edecek. 


TRICKY 
19 OCAK, BABYLON BOMONTİ 


rip hop janrının yaşayan efsanesi, İngiliz 

prodüktör ve müzisyen Tricky, karanlık ve 

çok katmanlı müziğiyle Babylon Bomonti sahnesini şereflendiriyor. 1995'te yayınladığı ilk albümü Maxinguaye ile prestijli Mercury Prize'a aday olarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapan müzik adamı, hip hop ve rock farklı türleri harmanlayarak ortaya çıkardığı füzyonla farklı nesillere ilham verdi. Geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini alan 13'üncü stüdyo kaydı Ununiform ise Tricky'nin yıllar içerisinde değişen ve zenginleşen müzikal yolculuğunu gözler önüne seriyor. Albüm post prodüksiyonuna Jay-Z'nin de el attığını söylemeden geçmeyelim. Biletler Mobilet'te. 


MOON DUO 
7 ŞUBAT, ZORLU PSM 


Iternatif janrın Portland menşeli 

efsane ikilisi Moon Duo, geçtiğimiz 

yılın başlarında Occult Architecture, 
Vol.1 ilerleyen aylarda ise Occult Architecture, Vol.2 albümlerini yayınlamıştı. Yin & yang felsefesinden ilham alarak birbirini tamamlayan bu albümlerin saykodelik canlı yorumlamalarına ilk elden tanıklık etmek isteyenler, bu özel performansı kaçırmamalı. 
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MINIMALISMUS*: MARTIN KOHLSTEDT 
21 ŞUBAT, SALON IKSV 


Iman deneysel besteci ve piyanist Martin 
A Kohistedt, hem işitsel hem de görsel bir deneyim vaat eden çizgi dışı performansıyla yeniden İstanbul'da. Caz piyano ve görsel sanatlar eğitimlerinden sonra solo kariyerine yoğunlaşan 1988 doğumlu müzisyenin alametifarikası, hiçbir performansının bir diğerinin kopyası olmaması. Yeni albümü Strom'u geçtiğimiz aylarda yayınlayan Kohlstedt'in enstrümanlarla modern cazın sınırlarında çıkacağı bu emprovize yolculuğu kaçırmayın. 


© Patrick Richter 


HURTS 
10 ŞUBAT, ZORLU PSM 


dam Anderson ve Theo Hutchcraft'ten oluşan 
A İngiliz synthpop ikilisi Hurts, melankolik dans müziği tınılarını dinleyicileriyle paylaşmak için bir kez daha İstanbul'da. Geçtiğimiz eylül ayında oldukça kişisel bir pop albümü olarak tanımladıkları son stüdyo kayıtları Desire'ı yayınlayan Hurts'ün filtresiz bir 


performans sergileyeceği bu konserin bolca tutku, acı ve aşk ihtiva edeceğini belirtelim. 


89 
OCAK/ŞUBAT 2018 


JONATHAN FINLAYSON 
25 OCAK, BORUSAN MÜZİK EVİ 


aliforniyalı trompetçi Jonathan Finlayson, 
K günümüz caz sahnesinin heyecan 

uyandıran isimlerinden. Saksofon ustası 
Steve Coleman gibi Amerikan modern caz ekolünün tecrübeli isimlerinden eğitim alan Finlayson, The New York Times tarafından “keskin zekaya sahip, şaşırtıcı bir trompetçi” olarak tanımlanıyor. Şimdiden hatrı sayılır bir dinleyici kitlesi bulunan bu yetenekli adamla henüz tanışmadıysanız, hâlâ geç değil. Zira adını bir satranç stratejisinden alan son albümü Sicilian Defense'i canlı olarak dinlemenin müzikseverler için hafızalara kazınacak bir tecrübe olacağı kesin. 


© John Rogers 


ZUBİZU REHBER 


CHRISTIAN LÖFFLER ENSEMBLE 
15 ŞUBAT, BABYLON BOMONTİ 


#8 üziğim hem kasvetli bir ruha hem de içten bir sese 
| sahip. Bu hissi yakalamak için tüm farklı akustik 

8 renkleri birleştirmeye çalışıyorum.” Alman D)J, 
prodüktör ve müzisyen Christian Löffler, kendi stilini bu cümlelerle tarifediyor. Minimal tekno, house ve türevlerini elektronik ve analog yaklaşımlarla harmanlayan Löffler'in sahnesinde yetenekli müzisyenleri konuk ettiği canlı | performans projesi Christian Löffler Ensemble, genç müzik adamının vizyonunu daha da ileriye taşımayı başarıyor. 
Biletler Mobilet'te. 


ST. PETERSBURG ii, 
RUS ODA FILARMONİSİ 
16-17 ŞUBAT, TIM SHOW CENTER 


© Lâszlö Emmer 


Oda Filarmonisi, dünyaca ünlü şef Juri 

Gilbo'nun müzikal direktörlüğünde unutulmayacak bir performans için iki gece art arda İstanbul'da. Berlin Filarmoni Salonu, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Real Madrid, Gewandhaus Leipzig ve Bayreuth Opera Evi gibi Avrupa'nın en önemli konser salonlarında izleyici karşısına çıkan topluluğun neredeyse masalsı denebilecek konser deneyimi, klasik müzik meraklılarının yeni yıldaki yapılacaklar listesinde muhakkak olmalı. 


1 990 yılında kurulan St. Petersburg Rus 


BİFO İLE BİR PRÖMİYER | 
8 ŞUBAT, LÜTFİ KIRDAR ANADOLU ODİTORYUMU 


# lasik müziğin çağdaş yıldızlarına saygı duruşu niteliğindeki BİFO prömiyer dizisi, Krzysztof 

8 Ad Penderecki'nin Trompet Konçertinosu'nun 
ülkemizdeki ilk seslendirilişi için müzikseverleri çağırıyor. 
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na trompetin dünyaca ünlü yıldızı Gâbor Boldoczki'nin eşlik edeceği performansta » Mozart, Berg ve Şostakoviç eserleri de seslendirilecek. Juri Gilbo 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ZUBİZU WEEKEND 
12-14 OCAK, SWAY HOTELS 


irvede randevu! ZUBİZU Weekend buluşması, Palandöken'de lüks ve konforu buluşturan 
Sway Hotels'de gerçekleşecek.12-14 Ocak tarihlerinde ZUBİZU misafirlerini karlı dağlarda bir araya getirecek olan etkinlikte, birbirinden ilginç aktiviteler ve sürprizler misafirleri bekliyor olacak. ZUBİZU'nun renkli dünyasını bembeyaz dağ ortamına taşıyacak olan hafta sonu boyunca, Sway Hotels'in konforlu ortamında dileyenler kayak yaparken dileyenler lüks spa'da masajlar ve terapiler eşliğinde yorgunluk atabilecek. Akşamları ise leziz yemekler, kokteyller ve DJ performansları ile eğlence geç saatlere kadar sürecek. 


ZUBİZU REHBER 


17. !F İSTANBUL BAĞIMSIZ 
FİLMLER FESTİVALİ 
15-25 ŞUBAT, ÇEŞİTLİ MEKANLAR 


Özgür, farklı ve norm tanımaz! Bağımsız sinemanın en iyileri, 17. !f İstanbul 
Bağımsız Filmler Festivali ile bir kez daha sahnede. 


How to Talk to Girls'at Paliğijes 


i 


00 
dül sezonunun açılmasıyla beraber 


sinemaseverlerin nabzının hızlandığı şu günler, yılın ilk büyük sinema etkinliğinin tadını çıkarmak için de doğru zaman. Bu yıl 17'nci kez gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, hem merakla beklenen özgür ruhlu yapımları hem de ödül sezonunun gizli favorilerini tek seçkide buluşturmayı başarıyor. Meraklısına şimdiden not düşelim, !f'in farklı bağımsız ekolleri ve yeni fikirleri tek çatı altında buluşturan zengin programı, 1-4 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir'e de uğrayacak. 
Gelelim festivalin şimdiden büyük heyecan uyandıran yapımlarına. Son dönemde yıldızı iyiden iyiye parlayan Elle Fanning ve zirvedeki yerini terk etmemekte kararlı olan Nicole Kidman'ı Sofia Coppola'nın yönettiği Beguiled'ın ardından tekrar kamera önünde buluşturan How to Talk to Girls at Parties, müzik ve aşka dair fütürist bir öykü 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IAm Nota Witch 


The Florida Project 


anlatıyor. Günümüz fantastik edebiyatının önde gelen isimlerinden Neil Haiman'ın kısa hikayesinden uyarlanan bu punk komedi, Broadway'deki başarılarıyla da dikkat çeken yönetmen John Cameron Mitchell imzalı. 

Zambiya doğumlu Gal yönetmen Rungano 
Nyoni'nin ilk filmi /Am Nota Witch ise anlattığı dokunaklı hikaye ile yılın sürpriz bağımsız hitlerinden. 
British Independent Film Awards'da tam 13 adaylıkla mütevazı bir rekor kıran film, Cannes ve Sundance gibi önemli festivallerde de büyük alkış aldı. Küçük bir kızın cadı olmakla suçlanarak çölün ortasındaki bir kampa sürgüne gönderilmesini konu alan yapımda 9 yaşındaki oyuncu Margaret Mulubwa'nın performansına özellikle dikkat. Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Florida Project, Orlando'daki Walt Disney World Resort'un arka bahçelerindeki gerçek yaşamları mercek altına alıyor. Bria Vinaite ve Valeria Cotto gibi genç isimlere deneyimli oyuncu Willen Dafoe'nin eşlik ettiği Sean Baker imzalı drama, Amerikan Film Enstitüsü tarafından yılın en iyi 10 yapımından biri seçildi. 


- 
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Goodyear'la hem karlı yolların & hem de hediyelerin keyfini çıkarın. 


x50:nin 
— üzerinde 2KAT 


| ZUBİZU PUANI 7 
> KAZANIN ge # ZU 
# Bi dd ZU 
1 Kasım 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arasında 4 adet 17” ve üzeri Goodyear marka — 


kış lastiği alanlar, goodyearclub.com.tr'de geçerli 100TL, 4 adet 16” kış lastiği alanlar 50.1E değerinde hediye çeki kazanıyor!* Akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarket alışverişinden teknolojik ürünlere kadar 50'nin üzerinde hediyeden istediğini seçiyor! 

Üstelik Goodyear Lastik Sigortası'yla birlikte!** 


*Goodyear Kış Kampanyası 1 Kasım 2017 - 31 Ocak 2018 tarihleri arasında geçerli olup CGı 00D “YEAR 
18 yaşını doldurmuş tüm gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilir. DA 
*Goodyear Lastik Sigortası Kampanyası 16 inç ve üzeri Goodyear marka lastik alımlarında 

31 Ocak 2018 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya 15000 adet ile sınırlıdır. Goodyear, 

Lastik Sigortası kampanya haklarını saklı tutar. Detaylı bilgi için www.goodyearclub.com.itr ve MADE TO FEEL GO0D. 

www.goodyearlastiksigortasi.com adreslerini ziyaret ediniz. 


1 Kasım 2017 - 31 Ocak 2018 döneminde Axess ile kampanyaya katılan Goodyear bayisi Axess üye işyerinde 100 TL ve üzeri vade farksız 2 - 6 taksitli 
işlemlerde 46 taksit veya 9 taksitli işlemlerde 3 ay erteleme imkanı geçerlidir. Kampanyadan Axess, Wings, Free ve Bank'O Card Axess ve ticari kartlar kampanyaya dahildir. Free Kart için artı taksit/erteleme kampanyasına katılım ücreti 2,9 TL'dir. Detay bilgi: axess.com.tr 


Başvuru için 
AXESS yaz 


5990'a 


© Axess'e özel *6 taksit GXess 


ZUBİZU GOLF 


vel iye 


MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT MUHTEŞEM SUİTLERİ VE VİLLALARI, REKABET DOZU YÜKSEK GOLF SAHASI, ÖZEL PLAJI, LEZZET DURAKLARI VE DAHA BİRÇOK KONFOR SEÇENEĞİYLE FARKLI BİR TATİL KONSEPTİ SUNUYOR. 


Yazı AHU YILDIZ 


azeleyici ve canlandırıcı deneyimleri, şezlonga uzanmanın miskin rehavetine tercih ettiğiniz bir tatil mi düşlüyorsunuz? Yalnız değilsiniz... 
Tatil denince akla artık deniz, kum ve güneş gelmiyor sadece. Ânı savuşturan değil, ânı yakalayan, sporla ve beklenmedik maceralarla heyecan çıtanızı yükselten, yediğiniz yemekten uyuduğunuz yatağa kadar her detay- 


9 


la size özel olduğunuzu hissettiren ve sonunda zinde bir vücut, şevk dolu bir ruhla eve dönmenizi sağlayan bir tatil için doğru adres Belek'in en güzel koylarından birinde saklı: Maxx Royal Belek Golf Resort. 

Maxx Royal Belek Golf Resort; sekiz katlı ana binasında yeralan 531 odası ve suiti, kendinizi evinizdeymiş gibi hissettirecek dört ihtişamlı villası, spor tesisleri, fine dining ve 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a la carte restoranları, 300 metre uzunluğundaki özel plajı, kapalı ve açık havuzları, seçkin SPA'sı, su parkı ve özenli hizmet anlayışıyla tüm aile üyelerini mutlu edecek bir cennet. 

Antalya Havalimanı'na 35 kilometre, Antalya şehir merkezine 45 kilometre ve Belek'e sadece 1 kilometre mesafedeki Maxx Royal Belek Golf Resort'un suitleri şık ve 
kullanışlı tasarımlarıyla göz dolduruyor. Büyüklükleri 80 
metrekare ile 220 metrekare arasında değişen suitlerde jakuzili banyolar, oturma alanları, soyunma odaları ve muhteşem manzaralar bekliyor konukları. Örneğin Akdeniz'in turkuaz sularına bakan 220 metrekarelik King Suit 2 yatak odası, 1 oturma odası, mini mutfağı, 1 duşlu ve 1 jakuzili banyosu, soyunma odası, saunası ve 3 balkonuyla konfor sınırlarını zorluyor. Resort'un yemyeşil doğasını kucaklayan 100 metrekarelik Teras Aile Suiti ise 2 yatak odası ve 2 
duşlu banyosuyla aileler için son derece uygun. 


EFSANE TASARIMCIDAN EFSANE 

GOLF SAHASI 

Maxx Royal Belek'in en fazla öne çıkan özelliği, golfün efsane ismi Colin Montgomerie'nin tasarladığı golf sahası elbette. Montgomerie, 1990'lı yıllarda sürdürdüğü başarılı golf kariyerinin ardından tecrübesini Dubai, İskoçya, Hollanda gibi birçok ülkede tasarladığı sahalara aktarmayı seçti. Tasarımcısıyla aynı adı taşıyan Montgomerie Maxx Royal ise onun en iddialı tasarımlarından biri. Deniz kenarından ormanlık alana dek 104 hektara yayılan ve 8 ayrı göl barındıran saha deneyimli golf oyuncularını da, sporun inceliklerini öğrenmeye can atan acemileri de kendine çekiyor. Özel aydınlatılmış son 9 deliği, günün her saatinde golf oynama imkanı sunuyor. Zorlu ve stratejik mücadele alanıyla Montgomerie Maxx Royal, European Tour'un ilk kez oynandığı ve turnuvaya üç yıl boyunca ev sahipliği yapan saha olarak adını Türkiye golf tarihine yazdırdı. 


MAHREMİYET SUNAN DÖRT BENZERSİZ VİLLA 

Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası'nın sınırları içindeki dört müstakil villa, spor tutkunuzu dostlarınız ya da ailenizle geçireceğiniz keyifli anlarla tamamlamanıza olanak veriyor. Birbirinden güzel tasarımlara sahip 3 yatak odalı Albatross Villa, 2 yatak odalı Albatross Villa, Owner Villa ve Presidential Villa'da rahatlık ve mahremiyet, zarafet ve ihtişamla buluşuyor. Başka bir deyişle dostlarınızla kozlarınızı paylaştığınız, adrenalin dozu yüksek bir mücadelenin ardından doğrudan villanızın mahremiyetine sığınıp, kendi havuzunuzda yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz. 
630 metrekarelik Presidential Villa özel açık havuzu ve 
terası, 4 yatak odası, oturma odası, yemek odası, mutfağı, jakuzili ve duşlu 2 banyosu, saunalı ve duşlu banyosu, Türk hamamıyla 12 yetişkini ağırlayabilecek kapasitede. Gökyüzüne uzanan çam ağaçlarının arasındaki 350 metrekarelik Albatross Villa ise 2 yatak odalı ve yemek odası, oturma odası, mutfağı, jakuzili, duşlu ve saunalı banyolarıyla bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü konfor unsurunu barındırıyor. 
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Maxx Royal Belek'te ayrıcalıklı bir spor deneyimi yaşamak için tek alternatifiniz golf değil. Resort'ta dünya standartlarında 2 ayrı profesyonel futbol sahası, amatör ya da profesyonel fark etmeksizin her tenis tutkununa hitap eden tenis kortları mevcut. Spor merkezlerinde dilerseniz yoga, zumba, pilates, jimnastik derslerine katılabilir ya da uzman eğitmenlerin vücut tipinize göre oluşturduğu spor programlarıyla güne zinde başlayabilirsiniz. Su sporu seçenekleri ise neredeyse sınırsız. Su kayağı, parasailing, rüzgar sörfü, jet ski, deniz bisikleti ise bunlardan yalnızca birkaçı. 


PLAJDA CABANA KEYFİ 

Altın sarısı kumlar, pırıl pırıl bir deniz ve gölgesinde serinleyip soğuk içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz bir sahil kulübesi ile Maxx Royal Belek'in 300 metre uzunluğundaki plajı, Akdeniz'de olmanın huzurunu tüm güzelliğiyle yaşatıyor. Dilerseniz güneşliklerin altındaki şezlonglara uzanabilir ya da iskele üzerinde konuşlanan şık ve rahat tasarımlı cabana'ların mahremiyet sağlayan ayrıcalığını tercih edebilirsiniz. Plajdaki Tangerine Beach Club gündüzleri beach bar olarak hizmet verirken akşamları eğlenceli partilere ev sahipliği yapıyor. 

Maxx Royal Belek'in farklı büyüklüklerdeki kapalı ve açık havuzları da deniz yerine havuzu tercih edenlere yılın dört 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mevsimi yüzme fırsatı sunuyor. 1.40 metre derinliğindeki ana havuz, resort'un en büyük havuzu ve geniş güneşlenme terası, konforlu şezlongları ve Snack Bar olanağıyla konukları şımartıyor. Isıtmalı açık deniz suyu havuzu özel yöntemlerden geçerek deniz suyuyla beslenen ısıtmalı açık deniz suyu havuzu tuzlu suyu yeğleyenlere özel tasarlandı. 
Resort'taki Aven Royal Spa'nın içinde biri çocuklar, biri yetişkinler için olmak üzere iki adet ısıtmalı kapalı havuz var. 


FARKLI BİR SPA DENEYİMİ 

3000 metrekarelik alan üzerine kurulu Aven Royal 
SPA'da her ayrıntı özenle tasarlanmış: 24 terapi odası, 2 
SPA suiti, 4 sauna, Türk hamamı, kese odaları, kar çeşmesi... SPA'da aromatik yosun bakımı ve egzotik terapilerin yanı sıra cildi gençleştirici uygulamalarla kişisel bakımınıza yenilikçi bir yaklaşım getirebilirsiniz. Ayrıca bölgesel zayıflama programı, ozon terapisi ve soğuk lipoliz uygulamaları da yapılıyor. Tatilde olmanın rahatlığıyla içten içe çelişip aklınızın bir köşesinde asılı duran o müphem sorunun, yani formunuzu nasıl koruyacağınızın cevabı ise Aven Royal SPA'nın Royal Ration sağlıklı menüleri. Ünlü Rus Doktor Margarita Koroleva'nın tarifleriyle hazırlanan sağlıklı yemekleri seçtiğinizde tüm endişelerinizi rafa kaldıracaksınız. m 
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SANAT VE GASTRONOMİ 
Doğuş Grubu'nun Sanata Bi Yer projesine kapılarını açan 
D.ream restoranları, yeni menüleri ve sergiledikleri sanat işleriyle dikkat çekiyor. 


EN YENİ HUBLOT 
İsviçreli saat üreticisi Hublot ve Richard Orlinski, Classic 
Fusion Aerofusion Chronograph 
Orlinski'yi yaratmak için uzmanlık alanlarını birleştiriyor. 


mekan 


KALAMIŞ'TA 
ŞÖLEN BAŞLADI 


TÜRKİYE'NİN ET KONUSUNDAKİ EN İDDİALI 


RESTORANLARINDAN GÜNAYDIN, İSTANBUL'DA AÇTIĞI YENİ ŞUBESİNDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR. 


olan Günaydın, yurtdışı yatırımlarının ardından Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Yıllardır süregelen uzmanlığı ile Türkiye'de et severlerin ilk tercihi olan Günaydın, Kalamış marinaya bakan keyifli lokasyonunda misafirlerini ağırlamaya başladı. Yurt dışı açılımlarıyla et konusundaki uzmanlığını dünyaya tanıtmaya başlayan Günaydın, Kalamış açılışı ile yenilenen logosunu da ilk kez kullandı. Modern çizgilerden ilham alınarak yenilenen Günaydın kimliği, markanın gelişime 


IEC 40'ı aşkın restoranıyla etin en güvenilir adresi 


açık, yenilikçi ve dinamik yapısının altını bir kez daha çiziyor. 

Günaydın Kalamış, ferah ve şık dekorasyonunun yanı sıra açık ve kapalı alanlarıyla konforlu bir ortam sunuyor. Kebap konseptiyle hizmet verecek olan Kalamış şubesi, 110 kişilik iç kapasitesi ve 110 kişilik bahçe alanıyla; aile yemeklerinden özel gün organizasyonlarına, maç heyecanından iş yemeklerine kadar farklı buluşmalara ev sahipliği yapacak. 

Yüksek kaliteli et seçenekleriyle açıldığı her noktada aynı standartlarda hizmet sunan Günaydın; özel kebapların yanı 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sıra meze seçenekleri ve kuzu tandır, semsek, nar ekşili patlıcan söğürme gibi yöresel yemeklerle de farkını ortaya koyuyor. Günaydın kebap konseptinin zengin menüsü; lahmacun, Adana ve fıstıklı kebap gibi geleneksel tatların yanında künefe, katmer ve baklava gibi tatlı seçenekleriyle misafirlere benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatıyor. 

İstanbul'un Bostancı semtinde bir kasap dükkânı olarak faaliyete başlayan Günaydın, o günden bu yana Türkiye'de et konusundaki liderliğini koruyor. Günaydın'ın kurucu ortağı Cü- 


neyt Asan, 1965 yılında modern ortamda en kaliteli eti sunma hayali ile yola çıktıklarının altını çiziyor. “Etin Profesörü” olarak anılan Asan, “Yurtdışı yatırımlarımızın yanı sıra Türkiye'de de büyümeye devam ediyoruz. Yakın zamanda Capitol ve Emaar Sguare'de de köfte-döner konseptli restoran açılışlarımız oldu. 
Modernleşen marka kimliğimizle daha fazla noktada Günaydın kalitesi ile misafirlerimize kusursuz hizmet sunabilmek için durmaksızın çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz.” diyerek açılışlarla ilgili heyecanını belirtti. 
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ZUBİZU PUSULA 


USTALIKLA 
İŞLENMİŞ LEZZETLER 


TARİHİ BOMONTİ BİRA FABRİKASI'NDA HİZMET VEREN VE ŞEHRİN EN POPÜLER MEKANLARINDAN BİRİ OLAN THE POPULİST, İSTANBUL'UN GÖZDE LOKASYONLARINDAN BEBEK'TE SEVENLERİYLE BULUŞUYOR. 


zel mekan tasarımı ve imza lezzetleriyle farkını her zaman ortaya koyan The Populist, bomontiada'da müdavimlik (benin sonra ikinci şubesini Bebek'in kalbinde yer alan özel bir lokasyonda açmaya hazırlanıyor. Kendine has 

ambiyansı ile şehir içinde bambaşka bir dünyanın kapısını açan The Populist, 'ustalıkla işlenmiş” anlamına gelen “craft” lezzetleri ile farkını Bebek şubesinde de devam ettirecek. 

The Populist, Bebek'teki ikinci adresinde şehrin gözdesi olmaya şimdiden aday. Birbirinden leziz tatlarla misafirlerine unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşatacak olan mekanın merakla beklenen bir yeniliği de zengin seçeneklerin yer aldığı ve itinayla hazırlanmış pazar kahvaltı menüsüyle hafta sonlarını daha keyifli hale getirecek olması. 

The Populist'in özgün mimarisinden de izler taşıyacak olan Bebek The Populist, 120 kişilik kapalı alan ve 100 kişilik bahçe bölümüyle oldukça geniş bir alanda hizmet verecek. Geniş ve keyifli bahçesiyle misafirlerine her mevsim doyasıya vakit geçirme imkanı sunacak olan The Populist kendisiyle özdeşleşen DJ performanslarına Bebek'te de devam edecek. 

İyi yemek ve iyi müzik mottosunu elden bırakmayan The Populist, ikinci adresinde DJ performansları ve farklı etkinliklerle adından sıkça söz ettirecek. 
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So CHİC... 


CREATIVE DIAMOND 


ÜZERİNİZDEKİ 


PIRLANTA ETKİSİ... 


199... 


başlayan fiyatlarla 


» e > 


Görünümü, pırlanta kesimi ve ışığı yansıtmasıyla üzerinizde pırlanta etkisi yaratacak So CHIC Creative Diamond ile kadınların artık ışıl ışıl bir dünyası var. 
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ZUBİZU PUSULA 


İLHAMI 
BERLİN” DEN, 
ÖZÜ PUB 
KÜLTÜRÜNDEN 


NEU X COLONIE, PUB GELENEĞİNİ ÖZÜNE 
SADIK BİR ŞEKİLDE GENÇ BİR DİLLE 
YENİDEN YORUMLUYOR. 


eu x colonie: (birleşik isim) 'İyi hissettiren” yemek, içki N ve müziğin yeni kutlama alanı; 2014 yılında Karaköy'de açılan Colonie'nin kısa zamanda modem klasiğe dönüşen çizgisinin 'editlenmiş' versiyonu; isminin başına gelen 'neu' (yeni) ile Berlin'den yükselen yeni 'sosyalleşme kültürünün' temsilcisi... 

Yemek ve içki etrafında sosyalleşme kültürünün ilk örneklerinden sayılan 'pub' geleneğini, özüne sadık kalacak şekilde kişilikli ve genç bir dille yeniden yorumlayan “neu x colonie”; hayata anlam katacak sohbetlerin yaratılması adına ihtiyaç duyulan rahat ve doğal ortamı sağlamak için açılıyor. 

Berlin'in farklı renk, dil, kültür ve profillerine kapısını açıp, 'öz kimliğini” kaybetmeden genç kalma formülünü benimseyen “neu x colonie”; özenle hazırlanmış bir tabağın, kişilikli bir şarabın ve biranın birleştirici gücünü ve modern dilini kullanan, kentin yeni "sosyalleşme, birleşme ve iyi hissetme' alanı... 

Deneyimli şef'in farklı dokunuşları ile sevilen geleneksel lezzetlerden oluşan menü, hem ortaya paylaşımlık tabakları hem de içki yanı atıştırmalıkları ile dikkat çekiyor. neu x colonie'nin menüsünde öne çıkan lezzetler arasında; soğuk ve sıcak ara lezzetlerin yanı sıra şefin spesiyali olan ana yemekler ve odun fırınında pişirilen pizza pideler bulunuyor. 

neu X colonie'de ana yemek olarak; Dana Antrikot, Tuzda Levrek, Palamut Pilaki, Lor Peynirli Köy Eriştesi, Izgara Köfte, Hamburger ve Füme Etli Burger gibi sevilen lezzetler sunuluyor. Odun fırınında pişirilen Kokoreç Pizza, Füme Etli ve Mini Pide Üçlüsü ise favori lezzetler arasında bulunuyor. neu x colonie'nin baştan çıkarıcı tatlı seçenekleri gününüzün geri kalanına enerji katıyor. 

Ortaya paylaşımlık lezzetleri ve özel kokteylleri ile dikkat çeken neu X colonie; pazartesi hariç haftanın her günü, akşam saatlerinden gecenin ilerleyen dakikalarına kadar devam eden keyifli ortamını DJ performansı ile tamamlıyor. 
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(£ 
SACRE DE OUSE 


“Divinely Inspired” 


T: 490 384341 71 02 | www.sacredhouse.com.tr | (Ğ) #sacredexperience 


sohbet 


Yazı DENİZ BULUTSUZ Portre Fotoğrafı DİNÇER DİNÇ 


Sos mutfağın temelidir! 


kdeniz'in geleneksel tatlarını modern şehir 

ruhuyla bütünleştiren ve İstanbul Boğazı'nın en 

güzel noktalarından birinde bulunan Capricorn 

Restoran'ın harika manzarası eşliğinde bir araya geldiğimiz Ali Ahmadi iki senedir D.ream bünyesinde barmenlik ve danışmanlık yapıyor. Zengin deniz ürünlerinden Güney Amerika mutfağının sunulduğu sofralara kadar pek çok farklı mutfağın barından sorumlu Ali Ahmadi ile bu maceraya nasıl başladığından, mutfak ve bar kültürlerinden konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


Öncelikle bize biraz kendinizden ve yaptıklarınızdan bahseder misiniz? 

Mesleğe 25 sene önce New York Marriott Hotel'de mutfak bölümünde başladım. Mutfakta çalışmak isteyen herkes, mutfağın farklı yerlerinde tecrübe kazanmalıdır. Benim en son çalıştığım ve en büyük keyif aldığım bölüm sos oldu. 
Orada kendimi keşfettim, şefim de beni keşfetti. Damak zevkimin çok kuwvetli olduğuna karar verdiler ve otel müdürleriyle konuşup beni bar tarafına transfer ettiler. 

O günden beri de bar tarafından çıkamadım. 12 senedir Türkiye'deyim, iki senedir de Doğuş Grubu bünyesindeki D.ream'e ait restoranlar için çalışıyorum. Misafirlerimize en iyi restoran deneyimini yaşatmak en büyük hedefimiz. 


2018 için projeleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz 
neler? 

Bar kültürünü daha ön plana çıkarmak. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek istiyorum. 


Yemekle aranız nasıl? 

Çok iyi. Benim sektöre mutfakta başlamam büyük bir avantaj oldu. Ne nasıl pişiriliyor, nasıl servis ediliyor arka planına hakimim. Hem barda hem mutfakta tecrübe edinmiş personel azdır sektörde. Bu tecrübemi kullanmak benim için büyük şans. 


Favori mutfağınız hangisi? 
Kesinlikle Güney Amerika. Özellikle de değişik soslarını çok seviyorum Eti her yerde yiyebilirsiniz ve neredeyse herkes 


et pişirebilir, ama sos ve baharatları kullanım şekli bambaşka bir uzmanlık gerektirir. Benim de mutfaktaki tutkum bu. 


Asla yemem dediğiniz bir yemek var mı? 

Bulgur ve nohut. Humusu inanılmaz severek yiyorum, ama nedenini bilmediğim bir şekilde soslu nohut yemeklerini yiyemiyorum. Denedim, olmuyor. 


Bir yemekte dikkatinizi çeken ilk şey nedir? 
Tabii ki kullanılan sos ve içerisindeki baharatlar. Daha sonra eğer dışarıda yemek yiyorsam restoranın ambiyansı. 


Dışarıda ne sıklıkla yemek yersiniz? 

Dışarıda yemek yediğimde en çok hamburger tercih ediyorum. Haftada en az 3-4 kez hamburger yiyorum. Amerika'da yaşamanın bir etkisi oldu bu sanırım. 
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Yeni mekanlar keşfetmek, restoranlar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve şehrin en iyi restoranlarına kolay yoldan 


rezervasyon yapmak için REZERVİN mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. 


İstanbul'da en çok tercih ettiğiniz restoranlar hangileri? 

Manzarası ve sunumlarıyla Vogue'a bayılıyorum. Fenix'in yemeklerinden 

asla vazgeçemem. Giderseniz ördek roll yemenizi tavsiye ederim. Ulus 29 da çok sık gittiğim adreslerden. 


Keyifli bir yemek için bir restorandan beklentiniz nedir? 

Benim için bu sorunun cevabı sanırım aradığım her şeyi içinde barındıran La 
Petite Maison. Benim için yemek yediğim yerden keyif almamın koşulu içeride rahat 


edebilmem ve restoranın ön planda olması. 


Masa örtüleri, servis detayları, atmosfer... 
Bunların çok titizlikle kurgulandığı yerleri seviyorum. 


Fırsatınız olsa kimle yemeğe çıkmak isterdiniz? 
Hazer Amani ve Berke Kurtbay. 


Teknoloji ile aranız nasıl? Restoran rezervasyonlarında teknolojiden destek almak nasıl bir deneyim? 
Rezervin ve ZUBİZU kullanıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? 
Zaten devamlı olarak telefonlarımızla yaşadığımız bir zamandayız. Ben de dışarıda çok fazla zaman geçiren ve yemek yiyen biri olarak artık rezervasyonlarımda bu imkanlardan yararlanıyorum. 
Restoranlarımızda bazı misafirlerimiz hala eskisi gibi rezervasyon için telefonla ararken, çoğu misafirimiz de bize bu aplikasyonlardan ulaşıyor. 
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Son dönemde detoks içecekleri 

çok gündemde, çok talep görüyor. 
Siz bu konuda neler sunuyorsunuz müşterilerinize? 

Son zamanlarda hazırladığım içeceklerin hiçbirinde şeker kullanmıyorum. 

Meyvenin kendi şekerini kullanıyorum. 
Restoranlarımızda servis ettiğimiz çok farklı detoks içeceği reçeteleri var. Benim önerdiğim ve kişisel favorim olan, spordan önce sabah içtiğim böğürtlen ve muz karışımı. 15-20 böğürtlen, bir muz ve 2cl yağsız sütü blender'da karıştırın; sabah size nasıl enerji verdiğini göreceksiniz! Semizotu, lime, nane, ıspanak, salatalık, yeşil elma ve zencefil ile hazırladığım karışım ise detoks için çok ideal. 


GB NOTU 
Sömestr tatilinizi planlamak için 
ZUBİZU Concierge'ın 0212 401 33 33 numaralı hattını arayabilirsiniz. 


KARROMANTİZMİ 


GOLDEN KEY KARTALKAYA, SADECE KAYAK YAPMAK DEĞİL, RAHATLAMAK İSTEYENLERİN DE KIŞ SEZONUNDAKI UGRAK NOKTALARINDAN. 


olu, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 
B 2200 metre rakımda yer alan Golden 

Key Kartalkaya, tertemiz havası, çam ağaçlarıyla bezeli karlı yamaçları, ruhu dinlendirici manzaralarıyla size unutulmaz bir kış tatili yaşatıyor. Otel, 
11 tip farklı odasıyla hem aileleri hem 
arkadaş gruplarını hem de romantik çiftleri ağırlayabilecek bir konaklama zenginliği sunuyor. Kayak öğretmenleri eşliğinde kayak, snowboard ve snowkite dersleri, 
Givid Snowboard Okulu eğitmenlerinden board eğitimi ve yüzyıllık gelenek karda yürüyüş keyfi snowshoeing, Golden Key Kartalkaya'da sizi bekliyor. Kayak sonrası yorgunluğunu atmak için tasarlanan 
Golden Key Kartalkaya Spa ise özel bitki yağlarının dinlendirici kokusu ve doğal taşlardan ilham alan dekorasyonuyla tatilinizi renklendirmeyi hedefliyor. 
İsteyenler bembeyaz kar manzarasına karşı Hot Tub'da dinlenirken, arzu edenler Steam ve Sauna'da rahatlayıp gevşiyor. 
Kayak Sonrası Spor Masajı, özellikle kayak sonrası önerilen bir terapi. Yavaş dokunuşlar ve derin parmak ucu baskısıyla kasları yatıştıran bu tüm vücut masajı, problemli bölgelere ve özel ihtiyaçlara yönelik, kişiye özel olarak uygulanıyor. 

Golden Key Kartalkaya'da yeme-içme 

seçenekleri de oldukça zengin. Öğlen ve akşam yemeklerinde Brasserie'de İtalyan Mutfağı'nın seçkin lezzetlerini tercih edebilirsiniz. Şeflerin günlük olarak elde hazırladığı ravioli ve makarnalardan risotto ve pizzalara, lezzetli İtalyan yemekleri burada sizi bekliyor. 


106 
OCAK/ŞUBAT 2018 


Saat yönünde: O 
Lounge'da şömine keyfi; Brasserie'de 
İtalyan mutfağından lezzetleri; kar manzaralı jakuzide rahatlama imkanı. 
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ZUBİZU PUSULA 


sağlık 


KIŞ KİLOLARIYLA MÜCADELE EDİN 


i-LIPOXCELL: EN GELİŞMİŞ, CERRAHİ OLMAYAN İNCELME VE VÜCUT ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ 


ışın hepimiz kolay kilo alırız. Yaza doğru paniklemek ve geride bıraktığınız mevsimin ardından pişmanlık yaşamak istemiyorsanız sağlıklı yaşam merkezi Espace Priv& Chenot D-Life'ta uygulanan i-LipoXcell tedavisinden faydalanmanızı öneriyoruz. Bu sistem şu anki en gelişmiş cerrahi olmayan yağ azaltma ve vücut şekillendirme sistemidir. 
i-LipoXcell 4 ayrı teknolojiyi tek sistemde birleştirir; akıllı vücut yağ analizi ve ölçümü, yağ azaltma için non-invaziv düşük seviye laser (3B sınıfı, soğuk laser), lenfatik drenaj / selülit için IR vakum masajı, ve cilt sıkılaştırma için radyofrekans sistemde yer alan teknolojilerdir. i-LipoXcell dünyanın dört bir yanından hekimler tarafından bağımsız araştırmalarla bilimsel olarak ispatlı, güvenli ve tedavi oldukça rahattır. 
i-LipoCell hem görünür kırmızı ışık hem de kızıl ötesi laser ışığı ile, metabolik yolların biyostimülasyonunu sağlayarak, yağ asidi 


0 


ve gliserolün serbest kalmasını, yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar. Sonuçlar anında gözlenir. Tedavi rahat ve güvenli olmasının yanında, spesifik inatçı yağ depozitlerini hedefleyerek, vücut şekillendirme sağlar. 
Sonrasında IR vakum uygulaması ile lenfatik drenaj, kan dolaşımı arttırılarak selülit iyileştirilir. Son adım radyofrekans sayesinde de, termal stimülasyon ile yeni kolajen sentezi tetiklenerek, cilt sıkılığı arttırılmış olur. 


NASIL ÇALIŞIR? 

Düşük seviye laserin, yağ azaltmada kullanımı etkinliği geçtiğimiz yıllarda ispatlanmıştır. i-LipoXcell düşük seviye laser ışığı tedavi pedlerinden salınarak, yağ hücresinde depolanmış trigliseritin serbest yağ asidi ve gliserole yıkımını, hücreden dışarı atılımını tetikler. Serbest kalan yağ içeriği, vücut dokularına taşınarak, tedavi süresi egzersiz ile yakılır. Infrared (kızılötesi) vakum masajı, laser sonrasında lenfatik 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drenajı arttırmak, serbest kalan yağı mobilize etmek için uygulanır. Bölgedeki kan dolaşımını da arttırdığı için, kolajen dokunun sentezi ve büyümesini tetiklerken, fibroz selülit dokunun parçalanmasını sağlayarak, uygulama bölgesine daha ince, sıkı, yumuşak ve sağlıklı görüntü kazandırır. 


RADYOFREKANS (RF) 

Radyofrekans (RF), yüksek frekanslı radyo 

elektrik dalgalarının dermise emisyonu ile 

dokuda termal etki yaratır ve aşağıdaki 

etkilere neden olur: 

: Varolancilt kolajeni kasılır, böylese cilt tonusu ve sıkılığı artar 

* Yeni kolajen fiberleri sentezini arttırarak, cilt durumunu ve var olan çatlakları iyileştirir 

* Hücresel fonksiyonların termal stimülasyonunu ve kan dolaşımını iyileştirerek hücre lipolizini destekler i-LipoXcell rahat, güvenli ve dünyanın dört bir yanından hekimler tarafından bağımsız araştırmalarla klinik olarak ispatlıdır. 


SIK SORULAN SORULAR 

Kaç seans tedaviye ihtiyaç duyarım? 
Tedaviler 8 seanslık paketler olarak planlanır. Konsültasyonunuz sırasında, ihtiyacınız ve erişmek istediğiniz sonuç göz önüne alınarak tedavi planınız kararlaştırılır. 
Sekiz seans tedavinin, haftada 2 kez olmak üzere 4 haftada uygulanması önerilir. 


Her seans ne kadar sürer? 

i-LipoXcell tedavisi tipik olarak 45-60 dakika sürer. Tedavi adımları; vücut analizi ölçümü, 20 dakika ilipo, 10-15 dakika vakum masajı, 10-15 dakika radyo frekans 


Gi NOTU 


ZUBİZU üyesi olarak Espace Prive Chenot D-Life'ta uygulanan i-LipoXcell tedavisinden 
96 35 indirimle faydalanabilirsiniz. 


işlemlerinden oluşur. Tam olarak tedavi süresi, uygulama bölgesine göre değişim gösterebilir. 
Kişisel ihtiyaç ve hedefler göz önüne alınarak, sonuçların performansını hızlandırmak, uzun süreli korumak adına tedavi sonrası egzersiz önerilebilir. 


Uygulama nasıl hissedilir? 

Birçok kişi ilk adım i-lipo kısmında çok az his duyar ve çoğunlukla uygulamayı rahatlatıcı olarak adlandırır. Tipik hissiyat, uygulama bölgelerinin cilde değdiği noktada hafif bir sıcaklıktır. İkinci ve üçüncü adım olan vakum ve radyo frekansta his biraz daha fazladır, rahatlatıcı bir masaj olarak değerlendirilir. 


Kimler uygulamadan yararlanabilir? 
i-LipoXcell, erkek ve kadında tüm vücut bölgelerinde (kadın göğüs üstü hariç) etkin biçimde uygulanır. Her uygulama gibi bazı belli medikal durumlarda uygulama yapılmaz. 
Uzman i-LipoXcell uygulayıcınız, ilk seans öncesinde medikal bir anket üzerinden uygunluğu değerlendirecektir. 


Güvenli midir? 

Bağımsız klinik çalışmalar i-Lipo'nun tamamen güvenli ve yan etkisiz olduğunu göstermiştir. 
Laser basit olarak, hücrenin yağ atılımını tetikler. İşlem, hücreye hiçbir şekilde zarar vermez, hücreler daha küçük ve sağlam olarak yerinde kalır. Hücreler, daha az yer kapladığı için sonuçlar hemen gözlenir. i-Lipo FDA onaylıdır. 


Sonuçlar ne süreyle korunur? 

Kalori alımı ve yeme planı stabil olduğu sürece sonuçlar uzun sürelidir. Fazla kalori tüketimi veya yeni bir bölge için yeni tedaviler uygulanabilir. 


Sonuçlar ne zaman gözlenir? 

Sonuçlar sıklıkla anında gözlenir ve her seanstan sonra iyiye gider. 8 seans sonucunda, vücudun çarpıcı ölçüde şekillenmesi, yağın azalması, selülitin ve cilt durumunun iyileşmesi, ayrıca sıkılaşma gözlenir. 
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Il 


SANATA Bİ 
RESTORAN 


İSTANBUL'UN SAYGIN YEME-İÇME 
ADRESLERİ ÇAĞDAŞ SANATI DUVARLARINA 
TAŞIYOR. 


Yazı MELİS ERDEN 


ugün dünyada pek çok fine dining restoran, mekanlarında sanat eserlerine yer vererek misafirlerine sadece 

lezzet değil, görsel bir şölen de sunmaya çalışıyor. Sanatın bu derece hayatın içine girmiş olması, iyi yemege, iyi yaşama meraklı ve sanata tutkun insanları mıknatıs gibi bu mekanlara çekiyor. Bu anlamlı akım her geçen gün kendine yeni adresler bulurken, Doğuş Grubu, geçen yıl başlattığı Sanata Bi Yer adlı projesini bu doğrultuda da değerlendirerek d.ream bünyesindeki mekanlarını projede yer alan üniversite öğrencilerinin sanat eserleriyle donatmaya başladı. 

Güzel sanatlar güzel yerlerde görünsün, duvarlar, mekanlar yetenekli üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarıyla dolsun diye “Sanata Doğuştan İyi Bir Gelecek” misyonuyla hareket eden Doğuş Grubu, sanat eserlerini sergi salonlarının ve galerilerin sınırları dışına çıkararak oluşturduğu “Sanata Bi Yer” platformuyla kültür ve sanatın gelişimine destek oluyor. “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla yola çıkan Sanata Bi Yer platformu ile tüm mekanlarını sanatın hayatın içine karıştığı canlı galerilere dönüştüren Doğuş Grubu, grubun şirket binaları da dahil olmak üzere seçkin restoranlarında ve otellerinde bulunan boşlukları ve duvarları gençlerin yaratıcı çalışmalarıyla dolduruyor. Çalışmalarının sergilenmesini isteyen öğrenciler, öncelikle www.sanatabiyer.com web sitesinde projeye üye oluyor ve işlerini internet ortamında siteye yüklüyor. Daha sonra Türkiye'nin önde gelen profesyonel sanatçılarından ve farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu, sergilenecek işleri ve mekânları seçiyor. Doğuş Grubu'na ait Kitchenette, Capricorn, Vogue, Tom's Kitchen, Lacivert, bomontiada ve İstinyePark gibi mekanlarda öğrencilerin işleri sanatseverlerle buluşuyor. 

Ünlü Fransız restoranı La Petite Maison ise duvarlarındaki seçkin sanat eserleriyle, sanat ve gastronominin en güzel buluşmalarından birine tanıklık ediyor. Misafirler restoranın dünyaca ünlü menüsünün tadını çıkarırken duvarlardaki birbirinden değerli tabloları da inceleme fırsatı buluyor. Barış Sarıbaş, Halim Kulaksız ve Bedri Baykam gibi değerli sanatçıların işleri La Petite Maison'da sergileniyor. 


CAPRICORN 
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FİÇİ DİZİSİNİN ALYANSLARI 
KOLEKSİYON'DAN... 


Zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran Faruk Malhan imzalı Suva takılar, sevginin silinmeyen anlamıyla Faruk Malhan'ın en özel tasarımlarına ilham oluyor. Son olarak puhutv'nin popüler dizisi Fi'nin devamı Çi'ye konuk olan Suva alyans tasarımları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün en anlamlı hediye önerisi haline geliyor. 

Azra Kohen'in en çok okunanlar listesinden hiç düşmeyen Fi-Çi-Pi roman serisi, oyuncularından kurgusuna kadar kısa sürede geniş izleyici kitlesine kavuşan dizi projesiyle puhutv'de yayınlanıyor. 
Koleksiyon'un sponsor olduğu Çi' dizisinde Faruk Malhan tasarımı takılar, dizi kadar ilgi görüyor. Dizide Duru ve Can Manay'ın itinayla taşıdığı Suva Pırlanta Alyans ve Suva Alyans, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerine “anlamlı tasarım” hediye etmek isteyenler için özel bir hediye alternatifi oluyor. 


Sevginin Silinmeyen Anlamı 
Kökeninde sevgiyi taşırken kullanıcısıyla sevginin ekseninde buluşan bir diğer hediye alternatifi ise Suva Madalyon. Özel bir karışımla hazırlanan ve incelikli dökümle elde edilen bu su gibi berrak madalyon, içerisinde aşkı en arı ve yalın haliyle taşıyor. 
Suva, adını madalyonun kalbinde yer alan izlerin göründüğü bölgeden, Karia Medeniyeti'nin Syangela şehrinin kutsal ana tanrıçası SUWA'dan alıyor. M.Ö. 10.000-5.000 yıllarını kapsayan Neolitik Çağ'da insanlık, yaşamında olup bitenleri, duygularını, düşüncelerini, inançlarını ve sanatlarını duvarlara kendi anlamlarını yükledikleri işaretleri kazıyarak anlattılar. Kendisinden sonra gelen kültürlere, kentlere, toplumlara ilham veren bu izler, binlerce yıllık serüvene rağmen sevginin silinmeyen anlamıyla Faruk Malhan'ın en özel tasarımlarından Suva'ya ilham oluyor. 
Koleksiyon'un en özel ve anlamlı tasarımlarından biri olan Suva madalyon, küpe, bilezik ve alyans seçeneklerine Koleksiyon mağazalarından ve shop.koleksiyon.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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HUBLOT X RICHARD ORLINSKI 


İsviçreli saat üreticisi Hublot ve Richard Orlinski, sanatçının grafik dünyasına yeni bir hayat getiren Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski'yi yaratmak için uzmanlık alanlarını birleştiriyor. Saat, açılarla ve yansımalarla oynayan yepyeni bir tasarıma sahip. Kasadan bezele, butonlardan ibrelere, saatin dış kısımları ve elmas kesim yüzeyleri birbirini yansıtıyor. Heykeltıraş ve saat üreticisi, bir araya gelmelerini kutlamak için doğal olarak Miami'yi ve Tasarım Bölgesi'nin kalbindeki iki özel yeri seçti: Hublot butiği ve sanatçının eserlerinin sergilendiği Markowicz Güzel Sanatlar galerisi. 

Dünyanın en çok kazanan modern sanatçısı da artık Maxime Büchi, Lapo Elkann, Pele, Lang Lang, Bar Refaeli, Usain Bolt ve hatta Dustin Johnson gibi ünlü isimlerle birlikte Hublot ailesinin bir üyesi. Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski yepyeni iki modelle geliyor, her biri 
200 parçadan oluşan limitli üretim saatler: bir model titanyum, diğeri mavi seramik. Model, 
bileğe takılmak üzere tasarlanmış 45 milimetrelik bir sanat eseri. Richard Orlinski'nin vizyoner tasarımı Hublot Atölyesi için büyük bir zorluk teşkil etti: Richard Orlinski'nin eseri, kasaya verilen üçboyutlu kıvrımdan dolayı, seramik ve titanyum kesilmeden önce modellenmek zorunda kaldı. 
Bu iki malzeme sanatçının ikonik imzalarından biri olan ayna finisajına sahip. 
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BLUSH&MAX: İÇİNİZDEKİ FARKLI 
KADINLARA ÖZEL... 


Doğadaki formların minimal çizgilerle yorumlanarak tasarlandığı Blush&Max mücevherleri, altın, pırlanta ve diğer değerli taşlar kullanılarak, dünyanın önde gelen markalarına butik üretim yapan ustalar tarafından özenle üretiliyor. 
Blush&Max, günümüzün şehirli ve çok yönlü kadınına, hayatının her anında zevkle takabileceği tasarım mücevherleri, ulaşılabilir fiyata sunuyor. 

Doğadaki formlardan esinlenirken güncel trendleri de yakalayan Blush&Max koleksiyonu, klasik parçalara kattığı farklı yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Parçaların tamamı el yapımı olduğundan, tıpkı onları kullanan kadınlar gibi her biri kendine özgü, eşsiz ve benzersiz. 

Blush&Max'in zengin koleksiyonu, tıpkı doğadaki değişimler gibi, kadının da içinde yer alan farklı ruh hallerinden ilham alıyor. Blush; daha kırılgan ve narin yapan kadınsı yönleri temsil ederken; Max kadınların içinde barındırdığı daha güçlü ve hırslı tarafına karşılık geliyor. Blush&Max marka felsefesine göre, kadınlar içlerindeki bu çelişki sayesinde hayattaki farklı rollere kolayca uyum sağlıyor ve birçok alanda başarılı olabiliyor. 
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GÜÇLÜ KADINLAR İÇİN... 


Ferragamo tarihinde yeni bir sayfa açarak, Pre-Fall 17/18 sezonu için yepyeni bir kadın ayakkabı koleksiyonunu moda severlerle buluşturuyor. Ünlü tasarımcı Paul Andrew tarafından tasarlanan koleksiyon, markanın üstün el işçiliği ile teknolojiyi buluşturuyor. Ferragamo için ilk kez koleksiyon tasarlayan Paul Andrew'un tasarımlarının temelini, Salvatore Ferragamo'nun üstün el işçiliği, yenilikçilik ve mükemmel kalıp felsefesi oluşturuyor. Kurulduğu 1927 yılından beri sürdürülen Ferragamo'nun temel değerlerinin, lüksü merkeze alarak modern dünyaya uyarlanması ise koleksiyondaki belirleyici unsuru oluşturuyor. Bu çok özel çalışmayı özetleyen Paul Andrew, “Koleksiyon için tasarladığım konseptim zeki, yeni jenerasyonun güçlü kadınları ile ilişkilendirilen temel olarak Ferragamo'nun derin yapısının altını çizen bir sadelikte” diyor. 


KIŞIN EN STİL 
AKSESUARLARI 


2017-2018 kış sezonunda ayakkabı ve çanta trend raporlarında liste başında olan arzu nesnesi modeller, Harvey Nichols ve Galeries Lafayette mağazalarında alışveriş tutkunlarını bekliyor. Kusursuz bir kış stilinin olmazsa olmaz tamamlayıcıları yüksek ökçeli botlar, ışıltılı takılar, sıcacık atkılar ve elinizden düşmeyecek şık çantalarla kış gardırobunuzu soğuk havalara hazırlayın. 

Rahat, sıcak, feminen tasarımlarla Türkiye'ye ilk defa gelen en yeni markaları Galeries Lafayette Emaar Sguare Mall mağazasında keşfedebilirsiniz, sezona damga vuran en stil aksesuarlara yatırım yapmak içinse rotanızı Harvey Nichols mağazasına çevirebilirsiniz. 
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Türkiye'de ilk defa 
Kayak Teminatlı Seyahat Sigortası 


Sigortaladim.com'da! 


Hem yurtiçi hem yurtdışı kış tatillerinizde, tatil keyfiniz yarım kalmasın! 
Sigortaladım.com'un tüm seyahat sigortası ürünlerine ekleyebileceğiniz “Kayak Teminatı” ile kendinizi ve tüm sevdiklerinizi kayak sporu kazalarına karşı koruma altına alın. 
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ŞEHİRDE RAHATLIK 


adl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık önderliğinde hazırlanan, adl 2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonunda “şehirde rahatlık” başrolde... Yenilikçi, güçlü kadını vurgulayan, koyu zeminli kumaşlar, çiçek desenli elbiseler koleksiyonun yıldız parçalarını oluştururken, kloş formdaki elbiselerin yakalarında tasarlanan fular detayları, İngiliz stilini temsil ediyor. Oldukça fotojenik yansımaları olan renkler ve özel hazırlanan kalıplar, ad. 2017-18 Sonbahar-Kış tasarımlarıyla dünyadaki moda stiline erişim sağlıyor. Geçen sezon geri dönüş yapan kadife, röpteşambır modelleri zirvedeki yerini koruyarak bu sezonun da en popüleri olmaya devam ediyor. Kadife plise pantolonlar, ceketler, dantelli bluzlar ve daha fazlası mevsimin vazgeçilmezi arasındaki yerini alıyor. Sportif anahtar parçalar bu sonbahar gizli seksapaliteyle buluşuyor. 


APPLE'IN ADRESİ PUPA 


Türkiye'nin en yaygın Apple Premium Reseller'ı olarak 6 şehirdeki 10 mağazasıyla 2006 yılından bu yana hizmet veren Pupa, geniş ürün yelpazesiyle her zevke ve ihtiyaca cevap veriyor. Satış sonrası hizmetleriyle de fark yaratan Pupa, 10 şehirdeki 12 Apple Yetkili Teknik Servisi ile Apple ürünlerinde oluşan her türlü sorunu, uzman kadrosuyla en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor. 

Online mağazası pupabilisim.com.tr ile tüm Türkiye'yi hızlı, kaliteli ve güvenli online alışverişle buluşturan Pupa, Mac modellerinden iPhone'a, iPad'den Apple Watch'a kadar yüzlerce ürün ve aksesuarı, ücretsiz kargo fırsatıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. 

Pupa sadece ürünleriyle değil, ayrıcalıklı çözümleriyle de hayatı kolaylaştırıyor. Apple ürünlerine ekstra koruma sunan Dr. Pupa garanti paketleri, eğitim dünyasına özel çözümler sunan Pupatech, kişiye özel Apple eğitim paketi Pupademi ve kurumlara özel çözümler sunan Pupa Kurumsal ile tüm ihtiyaçlara Pupa güvencesi ve kalitesiyle cevap veriyor. 

Dijital ortamda da Apple severlerin yanında olan Pupa, sosyal medya hesapları aracılığıyla ve App Store'dan ücretsiz indirilebilen Pupa Center uygulamasıyla Pupa ve Apple dünyasından bilgileri, yenilikleri, kampanyaları ve özel fırsatları paylaşıyor. Ayrıca Youtube'daki Pupa TV kanalı ile Apple cihazlarından maksimum verim almayı sağlayan öğretici videolar sunuyor. 
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—— Hayalindeki mutfağa. 
denemeden sahip olma. 


Evini tamamlayacak mutfağı denemek için İntema Yaşam'a gel, kirala & pişir mutfaklarda arkadaşlarını topla, 


dilediğin lezzetleri pişir, mutfakta olmanın keyfini yaşa. 


Evin için seçebileceğin mutfak markalarından kirala & pişir mutfaklara, yemek atölyelerinden restoran ve kafelere, mutfak gereçlerinden sofra aksesuarlarına keşfedilecek çok şey İntema Yaşam'la Kanyon'da. 


INTEMA 


YAŞAM 


(e Eczacıbaşı kanyonda 


MD Efp in/intemayasam.com.ir 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etkinlik 


Yılbaşı döneminin heyecanla beklenen alışveriş etkinliği “ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri” ünlü isimlerin ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü markaların ve butik tasarımcı ürünlerinin yer aldığı ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri bu yıl 250'ye yakın marka ve 
15 binin üzerinde ziyaretçi ile kendi rekorunu kırdı. 


Volkswagen Arena'da Canan & İris Concept Events işbirliğiyle düzenlenen; dünyaca ünlü markalara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapan etkinlikte stantları dolaşan ve alışveriş yapan konuklar günün yorgunluğunu, Mert Vidinli'nin davetiyle gerçekleşen happy hour'da attılar; ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde etkinlik süresince 

Fenix, Monochrome ve Mezzaluna, menülerindeki dünya lezzetlerini katılımcılar ile buluştururken, Radyo Voyage tüm etkinlik boyunca yayın yaptı. Vogue'un standında gerçekleştirilen eğlenceli workshop'larla ziyaretçiler keyifli saatler geçirdiler. 
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#2) PLATINUM 
PLATINUM ir UÜ 


i İ a | 
ME YELDA ELMAS GE ei NUR VEZİROĞLU 


EDA KOSİF 


ii e 
TUBA ÜNSAL HAKAN KAPLAN, ZELJKO OBRADOVIC, GÜR ÇAĞDAŞ 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NİL KALKAVAN, DERYA KARAGÜLLE 


b. / 


CANAN KÖKSAL, İRİS HATEM 


İASLIŞEN 


ETHEL - LEO BALER 
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Wings 


7) PLATINUM 


Mae 


Wings , 


CEREN AKKOSTEPEN, SELEN YIĞIN gi ECE ZAİM, BİLLUR SAATÇİ 


LAL DENİZLİ 


PLATINUM 


e 


veni - NUR VEZİROĞLU 


BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU, CENGİZ SEMERCİOĞLU 
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TUĞBA - NURİ DEVELİ 


SERRA TÜRKER 


4 
EBRUAKEL O SUZANTOPLUSOY Me DURU KINAY, EMİNE ÜN 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ELÇİN DAĞLAROĞLU 


FÜSUN KURAN 


YELDA DEMİRÖREN MERVE BOLUĞUR BENER BENGİ, AYFER TOPRAK 


MERT VİDİNLİ, AYŞE ÖZYILMAZEL, DOĞUŞ ÇABAKÇOR 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KLARNET EŞLİĞİNDE 
EMMA SHAPPLIN KONSERİ 


Fransız diva Emma Shapplin, Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Doğuş Grubu sponsorluğunda Volkswagen Arena'da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı. Klasik müzik ile rock müziği harmanlayarak kendine özgü tarzını yaratan neo-klasik ilham perisi Emma Shapplin, İstanbul konserinde sınır tanımayan sesiyle, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ağla Sevdam, Spente Le Stelle ve Fifth Heaven şarkılarını klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici 

ile birlikte seslendirdi. Emma Shapplin'in kendi orkestrasıyla seslendirdiği Leonora ve Vedi Maria şarkıları da dinleyicilerden büyük alkış aldı. Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşlarının performansları müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Shapplin ve Şenlendirici, Volkswagen Arena'da binlerce dinleyiciye, opera ve rock müziği birleştirerek eşsiz performanslarıyla gerçeküstü bir deneyim yaşattı. 


EMMA SHAPPLIN HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ, EMMA SHAPPLIN 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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ, EMMA SHAPPLIN 
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ZUBİZU YILBAŞI 
ALIŞVERİŞ GÜNLER 


İstanbul Anadolu Yakası'nın yeni yaşam merkezi Emaar Sguare Mall, ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne ev sahipliği yaptı. 22-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte Vogue Türkiye editörleri seçkin markaların ürünleri arasından seçtikleri favorilerini etiketleyerek ziyaretçilere hediye seçimi konusunda destek verdi. ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde oyuncu Ceyda Düvenci'nin “Her Hayat Bir Hikaye, En Güzeli Seninki Olsun” mottosuyla hazırladığı 2018 Meli Melek Ajandası da satıştaydı. Manken ve sunucu Tülin Şahin de stantları dolaşarak alışveriş önerilerini ziyaretçilerle paylaştı. 


TÜLİN ŞAHİN 
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AKILLI ÇÖZÜMLER 


Turkcell'li olun olmayın, akıllı cihazlarda yeni yıl avantajından faydalanın. 


Turkcell 4.56 al 01008 
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TURKCELLLE BAĞLAN HAYATA 


* 12 ay kalma sözünüze. 


31 Ocak 2018'e kadar bireysel faturalılar, Turkcell Finansman A.Ş.'ye (TFŞ) kredi başvurusunda bulunup kredinin onaylanmasıyla yararlanabilir. Cihazlar stoklarla sınırlıdır. Peşin fiyatına 
12 ay taksitte bir taksit; cihazların tavsiye edilen peşin fiyatının 12'ye bölünmesi üzerinden hesaplanan taksit tutarıdır. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell, cihaz kredi taksitlerini 
TFŞ tahsil eder. Turkcell'in kampanya koşullarında değişiklik hakkı saklıdır. Kampanyaya dahil diğer cihazlar; Huawei P9 Lite 2017 Mini - Mate10 Lite - Mate 10 Pro modelleri, Casper VIA GI Plus, Alcatel IDOL 5 - A3 - PIX13 10 modelleri, iPhone 6s Plus, General Mobile GM6 Lifecell, HP Stream x360, UE BOOM 2, Sennheiser HD 4.40 BT'dir. Detaylar turkcell.com.tr'de. 


